
Reactie op de consultatie Wet op de Politieke Partijen 

Mr. G. Groen van Prinsterer heeft in zijn boek "Ongeloof en Revolutie" ooit uitgelegd dat waar de 

christelijke grondslagen van een samenleving verdwijnen ook het onderlinge respect verdwijnt. Als 

we de onderlinge omgangsvormen in de samenleving en ook in de Tweede Kamer beschouwen, zien 

we dat hij gelijk heeft. Partijen als PVV en FVD spelen teveel op de persoon. Begrijpelijk als je 

geregeld genegeerd wordt, maar geen oplossing. 

Zelf zie ik het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen als een vorm van symptoombestrijding. Het 

gedachtengoed van vooral D'66 als partij van de autonome mens, gaat tot dictatuur leiden. Ook dat 

heeft mr. Groen van Prinsterer al aangegeven. Verder lijkt het huidige politieke bestel bestuurlijk 

gezien op een baantjescarrousel, waarin al dan niet terecht aftredende bewindslieden spoedig weer 

aan een lucratief baantje worden geholpen. Ook dat wekt geen vertrouwen bij de burger. In het 

Bijbelboek Spreuken 29:2 lezen we: "Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt zich het volk, 

maar als de goddeloze (= mensen, die met God en Zijn geboden geen rekening wensen te houden) 

heerst, zucht het volk." Bij "volk" denk ik primair aan onze boeren en vissers. 


