Waar gaat het heen in Nederland?

Wat moet er terecht komen van ons mooie polderlandschap als er niet meer geluisterd wordt naar
de mensen uit de praktijk? De politiek heeft mijn inzien een totaal verkeerd beeld van een jager.
Wij, de jagers, de wildbeheerders worden ondergewaardeerd en in een hoek gezet.

De politiek dekt zich in door het inhuren van dure bureaus en laat zich van de wijs brengen door de
vele schreeuwers die we in de maatschappij rijk zijn.

En intussen drijft het schip steeds verder van de wal.

Menig jager is van jongs af aan opgegroeid met de jacht, met wildbeheer. Het is ons met de paplepel
ingegoten. Dit betekent dat je geleerd hebt verantwoord om te gaan met de natuur.

Dat je de rijkdom van een jachtveld koestert en behoudt, dat je aan schadebestrijding doet en dat je
inzichtelijk maakt waarover we praten. Echter deze gegevens worden overboord gegooid!

Jagers zijn de oren en de ogen in een jachtveld, hebben contacten met de grondeigenaren en
grondgebruikers. Onze Wild Beheer Combnatie kent bijna een bestaansrecht van 100 jaar.
Gedurende die periode is er altijd een gezond inzicht in de wildstand geweest.

Dit getuigd van verantwoording!

Naast jagen doe ik aan weidevogelbeheer. Beide hobby’s, way of life (of hoe je het ook noemt), doe
je omdat je bent opgegroeid met interesse en verantwoordingsgevoel voor de natuur.

Omdat je de schoonheid van de natuur op onze aarde wilt beschermen, wilt behouden!

Omdat je daar zuinig op bent.

Ofwel Minister, maak u besluiten op basis van de gegevens die u direct kunt benutten uit het veld,
afkomstig van de wildbeheerders. Dit zijn de professionals, dit zijn de mensen waar u op moet
bouwen! Gooi de gebiedsgerichte tellingen van de WBE's en daaruit voortvloeiende provinciale
cijfers van FBE’s niet overboord. We praten over jaarlijks 300.000 manuur!
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