Geachte Excellentie,

Hierbij wil ik U als jager zijnde mijn zienswijze over het sluiten van de jacht op Haas en Konijn geven.

In veel gevallen wordt vanuit het offensief de jacht als zijnde niet meer van deze tijd bestempeld,
hetgeen onjuist en onterecht is.

Juist in tijden van menselijke interventies is jacht meer dan nodig. Daar waar niet ingegrepen wordt
zal een andere soort na verloop van tijd prevaleren en uiteindelijk ook lijden aan het weg blijven van
prooidieren. Daarnaast is jacht meer, veel meer dan alleen benutten, beheren en schade bestrijden.
Het is daar waar nodig ook het helpen van wildsoorten die het moeilijk hebben door onder andere te
zorgen voor wildakkers (dekking) en bijvoeren. Het plaatsen van broedkorven voor eenden soorten is
een jaarlijks terugkerende gebeurtenis in ons veld bijvoorbeeld, als ook het aanleggen van
wildakkers.

Tellingen horen ook bij de jacht. Hoe kun je benutten als men niet weet wat er in het veld zit? Deze
tellingen vinden plaats in de ochtend, avond alsmede in de nacht met behulp van warmtebeeld.
Vooral deze laatste methode is in de, mijns inziens omstreden, telling van de Zoogdieren vereniging
totaal buiten beschouwing gebleven.

Juist in het drukbevolkte Nederland zijn veel dieren meer in de nacht dan overdag actief.

Om een voorbeeld te geven verblijft in ons veld ongeveer 1 haas per hectare. 100 hazen op een
nacht tellen is geen uitzondering. Voor konijn geldt dat ze best te lijden hebben gehad onder
ziekten, niet vanwege jachtdruk. Het is ook een feit dat konijnen populaties zich exponentieel kunnen
vermenigvuldigen en daarbij wegen, fietspaden spoorbanen et cetera et cetera kunnen ondermijnen.

Verder is het wettelijke plicht van de jager om een redelijke wildstand in zijn veld te handhaven en
daar waar nodig dit te bewerkstelligen. Nogmaals, dit is een plicht.

Jagers zijn dagelijks in hun veld te vinden, meer zonder dan met het geweer. Juist de tellingen van
deze zeer betrokken natuur mensen zijn zonder pardon buiten beschouwing gelaten.

Naast verplichtingen die een jager heeft, heeft hij/zij ook rechten. Namelijk het jachtrecht. Het recht
om te jagen is in de wet verankerd. Samen met de verplichtingen uit deze zelfde wet is het de jager
die zijn of haar veld het best kent en daar bovengemiddelde inspanning voor levert.

Tot slot wijst geen enkel onderzoek uit dat jachtdruk een remmende factor is op welke wildsoort dan
ook, wat ook strookt met de plicht een redelijke wildstand te handhaven.

Ik zou U dan ook vanuit de grond van mijn hart willen vragen het verstand en de werkelijke cijfers te
laten prevaleren boven emotie en onderbuik gevoelens.

Hoogachtend,

Een bezorgde jager



