
Het is uiterst teleurstellend hoe de regering omgaat met haar burgers die (al dan niet tijdelijk)
in het buitenland wonen. Iedere geboren Nederlander zou het recht moeten krijgen om
tenminste één andere nationaliteit aan te nemen, zonder alle haken en ogen die er nu
aanzitten en de mogelijkheid om het Nederlanderschap alsnog te verliezen. Dit is een zeer
angstig gevoel. De wereld is in de afgelopen decennia erg veranderd en het is dan ook
onbegrijpelijk dat Nederland achterblijft t.o.v. andere Europese landen en zo krampachtig
vasthoudt aan het verbod op dubbele nationaliteit.


