
Zeer slecht idee! Deze zeer goede vorm van opvang wegbezuinigen is zeer slecht. Vorig jaar nog 
lovende woorden van de Minister voor gastouderopvang en nu dit. Wij als gastouders stonden vorig 
jaar voor ieder kind en ouder klaar om het voor de kinderen zo normaal mogelijk te houden. Dag in, 
dag uit waren we vrolijk liedjes aan het zingen, verhaaltjes aan het vertellen, spelletjes doen, 
wandelingetje buiten, naar de diertjes, voeren en aaien, soms een uitje naar het station om treinen 
te kijken, koekjes bakken, noem maar op. Wij hebben niet geklaagd dat de ouders die in de zorg 
werkten een extra kregen omdat ze dat ook verdient hebben. Maar wij stonden klaar om het ook 
mogelijk te maken voor die vader en moeder om te gaan werken en zij hun kind op een veilige en 
vertrouwde plek konden brengen. In plaats van goedkoper maken, wordt het duurder. Het is tegen 
de beleidsdoelstelling van het Kabinet. Altijd meebetaald aan alle vormen van controles bij kdv's en 
nu zelf moeten betalen voor controle bij gastouderopvang.

Ik vind het schandalig hoe het kabinet hiermee om gaat en dat wij als gastouder even afgedankt 
worden terwijl wij dag in, dag uit alle kinderen heel veel vertrouwen geven in dat wat het kind kan en 
meer. Wij doen niet onder van een kdv.


