Wedsvoorstel antwoorden
Het was teveel blijkbaar achteraf, maar ik heb er veel moeite in zitten dus deel dit als document.

- dat er enorm veel mensen zijn die het niet eens aan(kunnen)geven. Of het misschien niet
eens beseffen en toch met de consequenties blijven zitten(ptss bijv)

- onder 12jaar 15 jaar gevangenis straf vind ik te weinig, tenzij de ander zelf rond die leeftijd
zit(maak er 25 jaar van, het is erger dan moord het schaad iemand voor het leven en geloof mij,
liever dood dan zoiets mee maken), vanaf 12 tot 16 jaar maar 12 jaar? Absurd!(wil je toch
onderscheidt maken?, doe hiervoor dan 20 jaar!). Ik vind, rond de tiener jaren, dat er onder de
16 de ander niet meer dan 2 jaar ouder mag zijn(tenzij er toestemming is van beide
partijen+ouders), boven 16 is het een eigen keuze, je leert jezelf kennen, gaat onderzoeken,
dus alles is ook interessanter. Ok de ene is eerder actief dan de ander, maar om een
gemiddelde te pakken is 16, misschien 15 zelfs beter, de grens.

-ja er moet veel meer individueel gekeken worden naar de situatie. Er moet niet te makkelijk
gedaan worden, maar er moet wel serieus naar beide kanten geluisterd worden, en er moeten
genoeg onderzoeken worden gedaan om bij een conclusie te kunnen komen. Is de
aangeklaagde schuldig, geef die dan ook een passende straf(20-25jaar). Als er geen
duidelijkheid over de situatie is, kijk dan wat het slachtoffer nodig heeft. aandacht, hulp, etc.
-BH les bij de les verzorging!! 80%vd vrouwen draagt verkeerde maten, wat ook voor
onzekerheid kan bieden. Seks moet ook niet als taboe ervaren worden, want jongeren
schoppen en gaan er juist op in. Laat ze zelf uitzoeken, ook al zijn ze maar 8, dat filmpje op
internet met blote tieten is echt niet zo schadelijk als dat het "taboe" doet lijken.

- ligt eraan hoeveel erin je systeem zit, als je niet aanspreekbaar bent, brabbeltaal uitslaat, of
net gekotst hebt op de wc en in bed gaat liggen om je roes uit te slapen en er word wat met je
gedaan dan is het niet acceptabel, maar ben je jolig, knuffelig, lacherig, hangerig, verliefterig,
dan zou er geen reden hoeven zijn dat het niet acceptabel zou zijn, maar iedereen kan binnen
een paar seconden op andere gedachten zijn, ikzelf vond het altijd verschrikkelijk toen ik zag
dat mensen in films vroegen of de vrouw het wel oké vond. Gesprekken over gehad, en achteraf
gezien is het eigenlijk kei lief! Het is een teken dat je om de ander geeft, en zeker wilt zijn dat je
de ander geen pijn doet, dat hoeft geen wet te worden maar laat het langzaam flowen in een
norm. Volwassenen zouden het minder snel vreemd vinden als jongeren maar ook de jeugd
went daar wel aan.

- school, ouders, vrienden, theater, muziek, therapie. Laat het slachtoffer(niet zozeer direct) op
eigen kracht voort komen. Spreek in groepen, zodat men individueel de"gevoelige" vragen kan
stellen. Als iemand zoiets heeft meegemaakt, heeft het vaak ook te maken met schaamte, dat
die er niet over kan praten. Maak duidelijk dat het niet iets is om je voor te schamen.

Maak mensen bewust dat het iemand zo erg kan beschadigden, dat ook al zit er een knop op je
telefoon je die niet kan indrukken omdat je te bang bent. Wat als, misschien weet die het, zou
die andere het ook gezien hebben, die weet waar ik woon, die kent mijn vrienden, ik ga er maar
in mee. Laat mensen met onbegrip het begrijpen. Mensen die vragen waarom druk je niet
"gewoon" op die knop das zo gedaan, snappen het ook "gewoon" niet. Laat ze beseffen wat er
gebeurd, hoe iemand zich voelt, laat iemand die sterk genoeg is en het heeft overwonnen voor
de klas staan, zijn/ haar verhaal vertellen en evt in een kamertje gaan zitten achteraf voor die
individuele "persoonlijke" vragen en steun.

-de dingen zoals dat knopje op je telefoon. De zogenaamde normale dingen die raar ervaren
worden voor iemand die het niet snapt. Maak het minder raar door over dat bevriezen te praten,
het "overgeven"aan de ander omdat het makkelijker is, het terug komen naar diezelfde plek,



omdat de plek je niks kwaads heeft gedaan,

Of juist het vermijden van plekken.

- bedankt dat er eindelijk aandacht aan gegeven word zoals het hoort! Zorg wel dat je de juiste
punten aanpakt, onwetendheid, schaamte, vertrouwen die dingen. Mijn vote heb je met dit
voorstel! Bedankt!



