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Oorlogen veroorzaken onnoembaar veel leed.  
Oorlogen kennen alleen verliezers 
Oorlogen zijn niet meer van deze tijd. 
 
 
Oorlogen kunnen we stoppen als een ruime meerderheid van de burgers en vooral ook de politici en 
de leiders van een land gaan inzien dat het “Oorlogdenken” moet omgevormd worden tot 
“Vredesdenken “ 
 
 
Wat is        en wat is 
OORLOGSDENKEN   ----->  VREDESDENKEN 
 
Denken in termen van winnen of verliezen  Denken in win...win  
       (samen zoeken naar vrede)   
     
Denken in macht en dwang (eisen stellen)  Denken in respect, waardering en liefde 
(Je wil opleggen aan anderen via geweld) 
 
Het leidt tot niet (willen) luisteren naar de ander Het leidt tot luisteren, inleven of verplaatsen in 
en niet willen verplaatsen in de ander  de ander en in zijn situatie 
 
Oorlogsdenken is vijanddenken:   Vredesdenken is zoeken naar het menselijke in  
de anderen zijn slechte mensen   de ander,: de anderen zijn medemensen 
 
Wij zijn “goed” en de anderen zijn “slecht”   Ieder mens heeft goede kanten èn onvolmaakte 
       kanten: Als je je eigen schaduw niet erkent en 
(demoniseren vanuit projectie)   niet wil zien ga je deze projecteren op anderen.
               (inzichten vanuit de dieptepsychologie zijn nodig) 
 
Partij kiezen       Geen partij kiezen, maar boven de partijen gaan    
Bush: “Je bent voor ons of je bent tegen ons” staan      
 
 
 
[Zie ook de 14 of 12 stappen tot de-polariseren, in mijn artikel hierover: je kunt de algemene 
stappen toepassen of verbijzonderen op oorlog i.h. algemeen of nog verder verbijzonderen t.b.v. het 
vredesdenken over de oorlog in Oekraïne] 
 
Helaas tonen de meeste kamerleden (c.a. 90 %) nog het oude, ziekelijke oorlogsdenken.  
Er is nu nog maar een kleine groep (5 tot 10%) die beseft dat het oorlogsdenken zinloos en 
gevaarlijk is en dat een ander denken nodig is en dat we moeten gaan praten, overleggen, 
onderhandelen e.d 
 
Wat kunnen wij doen?  
      –    Bewustworden en bezinnen 

 Meelopen met vredesdemonstraties en daar in gesprek gaan met anderen 
 Kamerleden mailen, vragen stellen en nieuwe ideeën aanreiken 
 …......  


