Geachte,

De vuurpijlen, romeinse kaarsen, knallers en mortiertjes zijn twee jaar terug i.v.m. het veroorzaken
van overlast, vernielingen en gewonden, al verboden. Bleef alleen het legale cat. F2 siervuurwerk
over. Daarna is er door de Corona en daardoor ingestelde vuurwerkverboden, nog geen jaarwisseling
geweest om te bekijken wat het resultaat hiervan kon zijn.

Nu worden er cijfers gehanteerd die nog afkomstig zijn van voor de versobering van de legale
vuurwerkmarkt. Legaal en illegaal vuurwerk gebruik wordt hierbij over een kam gescheerd. Verder
wordt het beeld vertekend door het gebruik van illegaal vuurwerk en de vuurwerkslachtoffers zullen
in het ziekenhuis echt niet vertellen dat zij illegaal vuurwerk hebben afgestoken.

Maar goed, het staat al jarenlang op de agenda van bepaalde initiatiefnemers met in het begin van
het jaar wederom een poging om een vuurwerkverbod op onwaarheden erdoor te drukken.

Ik steek al jaren tijdens de jaarwisseling, samen met mijn kinderen en kleinkinderen, legaal vuurwerk
(siervuurwerk F2) af. De gehele straat doet mee en geniet ervan. Ik ben ermee opgegroeid en het
hoort gewoon bij de jaarwisseling. Er zijn hier nog nooit ongelukken voorgekomen.

Alle overlast, vernielingen, gewonden, enz. zijn veelal te wijten aan illegaal vuurwerk. Het zou de
initiatiefnemers sieren, zich daar eerst maar eens op de richten voor wat betreft
handhaving/voorkoming/zware straffen. Een legaal vuurwerkverbod zal er voor zorg dragen dat
miljoenen mensen het illegale vuurwerk in Nederland of in het buitenland aanschaffen, met alle
nadelige gevolgen van dien.

Wat de initiatiefnemers nu willen, is de brave huisvader met kinderen en familie dit vuurwerkplezier
te ontnemen.

Doe maar wat aan het stelletje raddraaiers met illegaal vuurwerk, die de boel lopen te verzieken en
te vernielen.

Ontneem de miljoenen goedwillenden, die gewoon de uren rond de jaarwisseling willen vieren met
legaal sierwerk, niet het plezier.

Een centrale vuurwerkshow is een slecht alternatief en onpraktisch. Mensen woonachtig in dorp of
platteland moeten ‘s nachts de weg op om deze bij te kunnen wonen. Menigeen zal niet nuchter
achter het stuur stappen (Alcohol/drugsgebruik) met wederom kans op ongelukken/slachtoffers.

Vind het verder heel triest dat een persoon, die een bepaald ambt in een grote stad bekleedt, zich
minderwaardig over mij en miljoenen andere Nederlanders uitlaat, dat wij als vuurwerkafstekers
“TREURIGE MENSEN” zijn.

Misschien verstandig dat deze persoon zichzelf eerst eens een spiegel voorhoudt!



