
Geachte lezer, 

 

Al bijna 60 jaar verkopen wij vuurwerk. Consumenten vuurwerk, waar heel veel gezinnen, 

vriendengroepen en jongeren ontzettend veel plezier aan beleven tijdens de jaarwisseling. 

Het vuurwerk dat wij verkopen voldoet aan de hoogste CE-keuringen, ligt tijdens de verkoop veilig 

opgeslagen in gesprinkelde en gekeurde bunkers. Tijdens de verkoopdagen controleert DCMR 

dagelijks of wij ons houden aan de strenge regelgeving voor opslag en verkoop. En daar werken we 

graag aan mee.  

De discussie over het vuurwerk ontgaat ons natuurlijk ook niet. Waar iedereen het over eens is, is dat 

elk slachtoffer (wat de oorzaak van het letsel ook mag zijn) er één te veel is, dat overlast moet 

worden voorkomen en dat iedereen zich houd aan wat we met elkaar afspreken.  Maar de wetgever 

is hierover al zeer duidelijk: Illegaal vuurwerk is verboden en vuurwerk afsteken doe je alleen op 31 

december tussen 18.00 en 02.00 uur, behalve in de met elkaar overeengekomen vuurwerkvrije 

zones. Wat ons betreft is de hoogte van die boete bij overtreding hiervan gelijk aan de hoogte van de 

boete die wij als verkooppunt zouden krijgen als we onze zaakjes niet op orde zouden hebben.   

Tijdens de vuurwerk-verkoopdagen krijgen wij duizenden inwoners van Maassluis en omstreken over 

de vloer die uit kijken naar een gezellige avond. Deze mensen blazen in december geen bushokjes en 

prullenbakken op. Deze mensen gooien geen knalvuurwerk naar voorbijgangers of hulpverleners. 

Deze mensen willen gewoon een gezellige avond met vrienden, buren en familie.  

Deze mensen gaan oudjaarsavond gezellig met elkaar eten, doen spelletjes of kijken de 

oudejaarsconference, zetten om 23.55 uur de klok aan op tv en tellen gezamenlijk af naar het nieuwe 

jaar. En nadat ze elkaar de beste wensen hebben gewenst gaan ze naar buiten. Om voor de deur, in 

de tuin of op het pleintje met elkaar en de buurt te genieten van het aangekochte vuurwerk.  

Zou de discussie niet moeten gaan over dat we met elkaar alert zijn op de handel in illegaal vuurwerk 

en hoe we dat uit Nederland verbannen? Hoe we de relschoppers die de hulpverleners molesteren 

met elkaar gaan aanpakken? Hoe we zorgen dat etterbakkies die illegale knallen niet meer afsteken? 

Daartegen zouden we gezamenlijk een vuist moeten maken!  

Duizenden mensen in Maassluis en omstreken beleven heel veel plezier aan het afsteken van 

vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het hoort bij ons DNA, bij onze tradities.  

Overheid, pak diegene aan die dat verdienen en laat het gros van de mensen een paar uurtjes per 

jaar genieten van een fantastische oudejaarsavond en het daarbij horende vuurwerk! 

Desalniettemin zijn wij van mening dat wij als vuurwerkverkoper ook een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben. Sinds een aantal jaren nodigen we alle groepen 7 en 8 van de 

basisscholen uit voor een voorlichting les in samenwerking met de wijkagent. Bewustwording, de 

verschillen uitleggen tussen legaal en illegaal vuurwerk en kennis van de regelgeving is hierbij het 

uitgangspunt. Daarnaast leveren we tijdens de verkoop aan elke klant een vuurwerkbril, een 

aansteeklont en een korte instructie hoe je veilig omgaat met CE-gekeurd consumentenvuurwerk. 

Wij willen tenslotte graag meehelpen aan een gezellige en veilige jaarwisseling! 

 



Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, zijn we altijd bereid om deze te beantwoorden. Als 

u nieuwsgierig bent hoe wij alles rondom het vuurwerk organiseren, ben u van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen in onze winkel en vuurwerkbunkers, ook tijdens de vuurwerkverkoopdagen.  

In de laatste weken van december ontvangen we bijna 300 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de 

basisscholen in  Maassluis voor onze vuurwerk les. Wilt u eens zien hoe we dat aanpakken? Ook 

daarbij bent u van harte welkom. 


