Mijn volledige reactie, die te lang was voor het schermpje.

Ik ben groot gebracht met trotsheid op het Nederlandse, liberale verzet.
Nederland, een vrij land, waar we met zijn allen, hoewel we het niet vaak eens zijn
met elkaar, we het recht op vrijheid van meningsuiting hebben.

Het is werkelijkheid belachelijk dat we in een land dat zich profileert als inclusief en
liberaal te maken krijgen met een wetsvoorstel dat dit land gelijk zou stellen met
landen die bekend staan om hun onderdrukking, als China, Noord Korea en
Rusland.

Los daarvan vind ik het zorgelijk dat de term "terroristische organisatie" door onze
politiek bestempeld wordt. In dit geval zien we bijna twee jaar lang een ontluikende
genocide. Gepleegd door ons "bondgenoot" Israel.

Als ik zie hoe die soldaten van het IDF kinderen door hun hoofd schieten, baby’s in
couveuses laten sterven en ontbinden in ziekenhuizen, bommen verstoppen in
speelgoed, drones afsturen die geluiden maken van huilende baby’s zodat mensen
naar buiten rennen om ze te redden en vervolgens genadeloos worden
neergeschoten, vraag ik me af wie hier de terroristen zijn!

Ik heb me nog nooit eerder zo geschaamd om Nederlander te zijn.

Hoe is het mogelijk dat wij dit als land steunen?

Onze politiek lijkt doof voor het signaal van het volk. Niet alleen het Nederlandse
volk, maar wereldwijd ziet iedereen wat een verschrikkelijke toestand daar is
toegestaan. En bovendien denk ik dat het politieke fout is om zo achter Israel te
blijven staan.

Wat denkt onze regering wel niet? Hoe zal de rest van de wereld hier tegenaan
kijken? Waarom zou een land ooit nog met ons samen willen werken?

We lappen alle internationale wetten aan onze spreekwoordelijke laars.

Ik begrijp echt niet wie deze strategische beslissingen maakt, maar het lijkt me niet
in ons nationaal voordeel om zo de geschiedenis in te gaan.

Zeker niet na de geschiedenis dat we al hebben!

Ik was oprecht onder de veronderstelling dat we als land geleerd hadden van ons
verleden maar de afgelopen twee jaar hebben daar echt verandering in gebracht.

Ik hoop dat dit een nawee is van een verouderde generatie.. een generatie die
totaal los staat van wat er speelt bij de nieuwe generaties.

Generaties die wel degelijk geloven in gelijkheid van iedereen.

Met mensenrechten voorop.

Gewoon, zoals het hoort.

Dit wetsvoorstel is als een oud tapijt waar generaties lange viekken in gesmeerd
zZijn.

Bloedvlekken uit een oud koloniaal verleden.

Dit spreekwoordelijke tapijt moet bij het grofvuil worden gezet en dit wetsvoorstel
mag daarin gerold worden.

Dank voor het lezen van mijn frustratie.



