Ik ben diepbedroefd en bang voor de richting die onze samenleving opgaat. Een wetsvoorstel dat
erop gericht is om degenen die opkomen voor onschuldige burgers die door Israél worden
gebombardeerd en uitgehongerd, te straffen en te criminaliseren, is een enorme criminele daad
van de staat. Door een dergelijke wet aan te nemen, beschouw ik de staat als een zeer gevaarlijke
richting opgaand, wat mij in de hoogste staat van paraatheid brengt. Mensen in Nederland en
over de hele wereld verzamelen zich massaal om vreedzaam te protesteren. En toch worden ze in
elkaar geslagen, gearresteerd en met een dergelijke wet alleen maar verder gecriminaliseerd. Deze
wet suggereert niets anders dan dat de Nederlandse regering niet wil dat haar burgers vreedzame
demonstranten zijn. Ze wil hen zien als "terroristen" en "bedreiging", zonder enige basis of
legitimiteit. Dit kan alleen maar leiden tot een vreselijke en duistere toekomst, en ik dring er bij de
regering op aan om dit wetsvoorstel tegen te houden en eindelijk te stoppen met zakendoen met
staten die oorlogsmisdaden en genocide plegen. We willen ons allemaal veilig voelen in
Nederland, maar dat kunnen we alleen als we in de eerste plaats weten dat de mensen in Gaza
veilig zijn.



