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Aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ik geef graag mijn mening over het Wetsvoorstel strafbaarstelling verheerlijken van 
terrorisme en openbare steunbetuiging aan terroristische organisaties.

Vervelend hè, als je inwoners het niet eens zijn met je beleid. Maar: maak je je 
inwoners dan monddood, of vraag je je af of je je volk nog wel vertegenwoordigt? 

Een overheid zou natuurlijk dat laatste moeten doen. Als volksvertegenwoordiger in 
een gemeenteraad is dat in elk geval wat ík doe. Maar de keuze van de afgelopen 
kabinetten zíjn niet uit te leggen. Ik geef een paar voorbeelden:

• Veel te weinig werk maken van het beperken van de opwarming van de aarde, 
waardoor mensen en dieren op steeds meer plekken in de wereld - inmiddels ook in 
Europa - te maken krijgen met droogte, voedselschaarste, bosbranden en hitte. 
Vertegenwoordig je dan je inwoners? Ik dacht het niet. Bedankt hoor! Vooral namens 
toekomstige generaties en mensen en dieren elders die er nu al heel erg veel last van 
hebben. 

• Veel te weinig werk maken van natuurbehoud en natuurherstel. Stikstofwetgeving, 
ach het is zogenaamd zo ingewikkeld, maar feitelijk is het zo dat achtereenvolgende 
kabinetten elke kritische noot aangrijpen om oplossingen uit te stellen. Bang als ze 
zijn, ja, waarvoor eigenlijk? Om bij de volgende verkiezingen minder zetels te krijgen? 
Ik gok dat dat het is. En zo is de hang naar macht belangrijker dan iets goeds doen 
mét die macht. Ten koste van natuur, van onze toekomst, van een leefbare aarde, en 
ja, ook ten koste van de boeren voor wie ministers en veel partijen steeds zeggen dit 
te doen: de boel verergeren ipv oplossen. 

• En tot slot noem ik het wegkijken van, en zelfs het steunen van de genocide op de 
Palestijnen door 'onze goede vriend' Israel. U schendt daarmee de verdragen en uw 
opdracht. Daar staat u dan, met uw zogenaamde Westerse 'morele verhevenheid'. Het 
kabinet staat toe dat Israel een heel volk uitmoordt, verdrijft, laat verhongeren. Dat 
Israel land bezet dat niet van hun is en nooit was. Dat het een ander volk het leven 
zuur tot onmogelijk maakt. Al decennia trouwens, maar nu tot het uiterste. Maar het 
kabinet stelt nauwelijks enige sanctie. 

Al jaren neemt de weerstand onder de Nederlandse bevolking tegen de politiek toe. 
En het vertrouwen in de politiek af. Ik ben zelf, zoals gezegd, politicus, maar ik snap 
het maar al te goed, dat dit gebeurt. 

En ja, velen komen daartegen in opstand. Als individu, of met een groep die (gelukkig) 
het voortouw neemt. Dappere mensen die hun nek uit durven te steken, en er hun 
kostbare tijd in steken, vaak naast hun werk, om er aandacht voor te vragen. Aandacht 
van andere mensen, en aandacht van de falende kabinetten. Dat maakt de 
democratie nog enigszins geloofwaardig: dat mensen zich kunnen roeren als de 
overheid met hele andere dingen bezig is dan het vertegenwoordigen van het 
algemeen belang. Maar steeds meer gaat de overheid deze mensen en deze groepen 



tegenwerken. Met steeds grover geweld worden demonstraties de kop in gedrukt. 
Het is echt niet om aan te zien wat de politie soms doet. Ik schaam me diep, als 
staatsburger van 'het tolerante Nederland'. 

En nu dus dit wetsvoorstel. Een vaag geformuleerde tekst, waarvan het effect kan 
veranderen al naar gelang de grillen van wie aan de macht is. En dat worden (de 
laatste decennia) steeds rechtsere partijen die het überhaupt niet zo nauw nemen met 
het algemeen belang. Extreem-rechts zat zelfs een tijdje in het kabinet, met 
goedkeuring van een aantal andere partijen. We kunnen zelf zien hoe nauw die het 
met de democratie en de rechtstaat nemen: niet. Dat tij is nog niet gekeerd, zien we in 
de peilingen, dus u neemt zelf met dit voorstel het risico dat de wet die geweld moet 
voorkomen  een gedrocht wordt dat elke tegenspraak en tegenmacht in de 
democratie onderuit wordt gehaald. Strafbaar wordt. U helpt de democratie om zeep 
in plaats van die te versterken. 

Uit vele adviezen van vele organisaties blijkt, dat dit een heel slecht voorstel is. We 
zien wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt met vreedzame demonstranten, puur 
omdat er een tekst op een bordje staat. We zien het in Duitsland. Ik roep u op: doe het 
niet! Het is een grote fout. We denderen naar een land waarin een paar 'handige 
jongens' voor zichzelf alle macht claimen, ten koste van het gezond verstand, ten 
koste van minderheden, ten koste van de mensen die juist afhankelijk zijn van de 
overheid, ten koste van de vrijheid van meningsuiting en vereniging, en dus ten koste 
van de democratie en de rechtstaat. 

Het mág ook niet, van de Europese richtlijn terrorismebestrijding. Dit is natuurlijk niet 
de eerste keer, dat u Europese regels aan uw laars lapt, maar de mensen willen dat 
niet, dat u dat doet. 

Vraagt u zich dus nog eens af, wat uw opdracht ook alweer is. Uzelf uit de wind 
houden na alle verkeerde afslagen die u genomen heeft, of zorgen voor een betere 
democratie, een veiliger land en een veiligere wereld waarin ook u ter verantwoording 
kan worden geroepen, net als ieder ander. 


