
Beste lezer, 

 

In tijden waar de vrijheid van meningsuiting in meerdere landen geen klassiek 

grondrecht meer lijkt te zijn, is over deze wetgeving onvoldoende nagedacht.  Dat 

sommige (wereld)leiders willen bepalen wat de bevolking mag denken en vinden, is 

ontoelaatbaar. Als gedachten, denkwijzen, ideeën, fantasieën etc. uiten, niet meer 

mogelijk is, omdat sommige (wereld)leiders dit niet uitkomt, dan wordt daar door deze 

(wereld)leiders dictatoriaal op gereageerd.   

 

De vrijheid van meningsuiting is een kwetsbaar goed, waar wij goed voor dienen te 

zorgen. In de huidige wetgeving is al voldoende geregeld als mensen besluiten 

terroristische dingen te doen. Want gedrag is wat je kunt en mag bestraffen, als dat 

nodig is, de grenzen van het toelaatbare overschrijdt en in het Wetboek van Strafrecht 

staat benoemd. Echter, wat mensen willen denken, is aan ieder persoon zelf. 

 

Wij wonen in Nederland in een parlementaire democratie, waar wij als burgers, volgens 

de Grondwet een aantal klassieke en sociale grondrechten hebben. Klassieke 

grondrechten waaronder de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, 

godsdienstvrijheid en het recht op gelijke behandeling. Deze zijn belangrijk en staan voor 

een samenleving waar wij met zijn allen willen leven, wonen en genieten, zonder dat de 

ene burger minder is dan de andere burger. 

 

De voorbeelden die wij op dit moment in andere landen zien, ook landen waarvan wij 

dachten dat deze democratisch waren, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten van 

Amerika en Israël, laat zien dat bij de verkeerde (dictatoriale) leiders, opeens de vrijheid 

van meningsuiting een straf lijkt te zijn. Als een (minister-)president of andere politici 

gaan bepalen hoe en wat we mogen denken, dan is het echt te laat!  

Nederland is een land waar je tot nu toe een eigen mening mocht hebben, zelf kan 

nadenken en kon demonstreren voor je ideeën. Dat betekent nog niet dat iedereen het 

met deze ideeën eens moet zijn, maar je mag deze uiten, zonder strafbaarstelling.  Er is 

niet voorgeschreven wat je al dan niet mag denken/zeggen/doen. In een parlementaire 

democratie zijn wij gebaat bij de veelzijdigheid van de stemmen van onze burgers. 

 

De vrijheid van meningsuiting zit in ons dagelijks leven, maar ook in de boeken die we 

lezen, de films die we kijken, de culturele voorstellingen die we zien etc. Als deze 

wetgeving doorgang vindt, dan heeft een auteur, regisseur, acteur of een willekeurige 

burger op straat, straks een groot probleem, als deze mensen zich uiten op een manier 

die de ‘macht’ niet bevalt. Men zegt het zal zo’n vaart niet lopen en er zijn voldoende 

‘checks and balances’ om te voorkomen dat het misgaat. Maar in de huidige tijden, heb 

ik daar toch mijn vraagtekens bij, als ik naar andere landen en hun politieke leiders kijk 

en naar sommige politici in Nederland. Dan heb ik toch wat minder vertrouwen, zeker als 

je ziet hoe snel deze ‘checks and balances’ in sommige landen aan de wilgen worden 

gehangen. 

 

In tijden dat sommige politieke (wereld)leiders misbruik willen maken van de vrijheid van 

meningsuiting en dit soort wetgeving bedenken, zijn wij echt een brug te ver. Dictatoriale 

neigingen van politici en wetgevers, horen niet thuis in een tolerant en vrij Nederland. 

Houdt ten alle tijden het eerste grondwetsartikel in uw achterhoofd als u nieuwe 

wetgeving maakt, namelijk “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 

gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is 

niet toegestaan.”  

Daar leef ik naar. Ik hoop u, als wetgever, ook. 

 


