
In Nederland is het recht om te demonstreren een van de fundamenten van 
onze democratie. Het stelt mensen in staat om vreedzaam hun stem te laten 
horen, ideeën uit te wisselen en misstanden aan de kaak te stellen. Het 
dragen van een symbool zoals een watermeloen of het uitspreken tegen een 
genocide valt onder de vrijheid van meningsuiting.  
 
Het bestempelen van dergelijke uitingen als “terrorismeverheerlijking” is een 
zorgwekkende verschuiving, omdat het mensen over één kam scheert en de 
ruimte voor legitiem protest inperkt. Door symboliek of kritiek op 
mensenrechtenschendingen te criminaliseren, lopen we het risico dat de 
kernwaarden van onze rechtsstaat worden ondermijnd.  
 
Vrijheid van meningsuiting en het recht op protest betekenen juist dat we 
elkaars overtuigingen verdragen, ook als ze ongemakkelijk zijn. Dat is de 
kracht van een open samenleving. 


