
Ik wil graag bezwaar maken tegen dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is niet duidelijk 
en precies genoeg. Hierdoor bestaat er een grote kans dat mensen die zich solidair 
uiten met mensen die slachtoffer worden van oorlogsmisdagen, kunnen worden 
opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de 89-jarige vrouw in het Verenigd Koninkrijk die 
werd gearresteerd omdat ze een op een bankje zat met het bordje "stop de 
genocide." Het is toch de omgekeerde wereld dat mensen die zich uitspreken tegen 
een genocide (ik herhaal, een genocide) kunnen worden opgepakt? Dat mensen die 
een vlaggetje dragen om te laten zien dat ze slachtoffers steunen ineens criminelen 
worden?  Alsof ze in 1940 mensen zouden oppakken die zich uitspraken tegen de 
genocide die destijds op Joodse mensen (en vele anderen) plaats vond. Dat gaat er 
dan gebeuren, maar gewoon nu, in 2025. Nooit meer is nu. Het is werkelijk van de 
zotte? 
 
Daarnaast bedreigt dit wetsvoorstel de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, en 
het demonstratierecht. Het gaat lijnrecht in tegen de Nederlandse grondwet. En het 
is een eerste stap naar nog veel ergere dingen die hierna dan kunnen worden 
gehandhaafd. What's next, gearresteerd worden omdat je tegen racisme bent? 
LGBTQ+ Pride illegaal maken? Boeken verbranden? 
 
Dit is een stap die we als samenleving, als mensen, niet moeten willen maken. Stop 
dit, voor het te laat is. 


