
eens zijn met de regering, moeten niet worden gemaakt en aangenomen. 
Partijen die zelfs het aanbieden van rode watermeloen een verheerlijking 
van terrorisme vinden, mogen niet een zo indiscriminatoir wapen in handen 
krijgen. 
 
Nu roept de minister nog dat we die wetten nog niet of niet zo streng gaan 
uitvoeren. Waar maken we ons druk over. Maar wanneer extreemrechts 
onverhoopt aan de macht komt (als ze dat nu al niet is), is er niets dat hen 
in de weg staat om met dit soort wetten de hele maatschappij naar hun 
hand te zetten. 
 
En zeg niet dat dat allemaal niet zo’n vaart zal lopen. We zien het namelijk 
over heel de wereld wèl zo hard lopen, in Europa, in Amerika en al die 
andere bastions der democratie. Ik heb er absoluut geen vertrouwen in dat 
we met deze wet in handen bijvoorbeeld pro Israel demonstraties gaan 
verbieden en bestraffen, een land dat zo vrijelijk en voor de hele wereld 
zichtbaar een deel van haar bevolking terroriseert en vermoordt. 

 


