
Reactie op wetsvoorstel:

Als moeder voel ik mij 100% verantwoordelijk voor de opvoeding van mijn kind. Het is het 
geboorterecht van mij en mijn kind om ons leven zo in te richtten zoals wij dat willen.

Ouders zijn voor de wet verantwoordelijk voor hun kind totdat deze meerderjarig is. Dat 
betekent dat zij in de basis in alles voor het kind verantwoordelijk zijn: financiën, 
gezondheid, maar dus ook de opvoeding en het onderwijs. 
Vanuit mijn levensovertuiging heb ik voor thuisonderwijs als beste scholing voor mijn kind 
gekozen. Een ouder kent als geen ander zijn eigen kind en heeft als geen ander het beste 
voor met zijn kind.
Dat ouders de verantwoordelijkheid voor thuisoonderwijs goed kunnen dragen blijkt uit 
meerdere onderzoeken. Voordat ik de keuze voor thuisonderwijs maakte heb ik me hier 
heel goed over ingelezen.

Dit wetsvoorstel wat u nu voorlegt is erg sturend. Het sluit niet aan bij de flexibele en 
kindgerichte onderwijsvorm die thuisonderwijs nu is. 
Bovendien worden er bijzonder veel toetsen geëist en ander restricties opgelegd, welke 
totaal niet bij het karakter van thuisonderwijs passen en dit de kwaliteit niet ten goede zal 
doen komen.
Dat kan zijn omdat de term 'thuisonderwijs' eigenlijk een verkeerde benaming is: thuis 
leren is slechts een deel van de vergelijking. Het gaat er bij goed onderwijs echt om de 
omliggende gemeenschap te betrekken bij het opvoeden van de kinderen. 

Ik begrijp dat er sturing en controle is op scholen die door de staat gefinancierd worden. 
Hier worden in grote getale kinderen opgevangen, welke allemaal goed begeleid dienen te 
worden. Dat dit gecontroleerd moet worden is heel begrijpelijk. Scholen krijgen hier 
tenslotte ook genoeg financiële middelen voor, iets dat aan thuisonderwijzers totaal niet 
wordt toegekend. 

Dat de overheid graag wil dat het goed gaat met onze kinderen is geruststellend. Maar 
voor mijn gevoel is dit wetsvoorstel ontstaan uit argwaan en wantrouwen in ons als 
burgers.
Heb vertrouwen in ons als burgers die u zelf onderwezen hebt. U heeft ons alle tools 
gegeven zodat wij nu hoog opgeleid zijn en onze kinderen het beste onderwijs en 
begeleiding kunnen bieden die er maar bestaat. Hier kan geen enkele onderwijzer aan 
tippen. 
Met alle verschillende onderwijsvormen en met nog zoveel leerlingen die buiten de boot 
vallen is toch wel duidelijk dat niet iedereen over een kam is te scheren en dat een en 
dezelfde aanpak en toetsing niet zal werken.

Als u interesse in de ontwikkeling van onze kinderen heeft dan kunnen wij u hier over ook 
op andere manieren inlichten. 

Het is mijn levensdoel om mijn kind goed onderwijs te bieden, zodat hij nu en in de 
toekomst zelfstandig mee kan draaien in onze maatschappij en hierin zijn weg en geluk 
met anderen kan vinden en delen.


