
Wetsvoorstel thuisonderwijs 
 
Wat vind ik van het wetsvoorstel? 
 
Ik vind het ongelooflijk teleurstellend dat in een land als Nederland een wetsvoorstel 
zoals dit mogelijk is. Zeker nu we net een hele tijd noodgedwongen thuisonderwijs 
hebben gehad in Nederland vanwege de corona Pandemie. Daar is zo veel moois uit 
gekomen! Kinderen die niet meer hoefden te presteren, geen last meer van druk, 
maar o zo mooi konden leren! Leren van het leven. Ik had hierna juist meer 
soepelheid verwacht.  
 
In omliggende landen waar thuisonderwijs bij wet is toegestaan, wordt het heel goed 
beoordeeld. Waarom kunnen we daar in Nederland niet ook op vertrouwen? Ik ben 
er van overtuigd dat ouders zelf het beste weten wat de beste onderwijsvorm is voor 
hun kind en dat mensen die kiezen voor thuisonderwijs dit weloverwogen en met hun 
hele hart doen. 
 
Ik vind het onbegrijpelijk dat deze nieuwe wet het ouders zo moeilijk, zo niet 
onmogelijk maakt door alle eisen die gesteld worden. Mijns inziens is de kwaliteit ook 
anders te toetsen, bijvoorbeeld door in een gelijkwaardig gesprek te gaan met de 
ouders.  
 
Daarnaast vind ik het ernstig om te horen wat een groot verschil er zit tussen 
leerplichtambtenaren, de ene geeft de vrijstelling zonder problemen, de ander maakt 
het ouders ontzettend moeilijk of drijft het tot een rechtszaak. Dat zou niet moeten 
mogen!  
 
Wat ik tot slot heel kwalijk vind is dat het niet mogelijk is om na de schoolgang alsnog 
te besluiten je kind(eren) thuisonderwijs te geven. Als blijkt dat een kind op school 
niet op zijn/haar plek zit, kan thuisonderwijs juist zo'n mooie oplossing zijn.  
Het benauwd mij zelf (kinderen op school) die keuze niet meer te hebben. In een vrij 
land als Nederland vind ik dat onbegrijpelijk. 
 
Ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat er nog eens heel goed naar dit 
wetsvoorstel gekeken wordt en er met meer vertrouwen in ouders (en de kinderen!) 
heroverwogen wordt. 


