
Beste,  
Bij deze geef ik graag mijn mening over het wetsvoorstel ‘Wet voorschriften vrijstelling bij 
richtingbezwaren’.  
 
Hoewel ik voor verandering ben van de huidige situatie; ben ik tegen het voorstel zoals deze 
nu is. Het is aan de ene kant te smal en tegelijkertijd te restrictief. Te smal, omdat het nog 
steeds enkel gaat over 5b en niet over de mogelijkheid van thuisonderwijs voor iedereen, ten 
alle tijden, ongeacht mogelijke schoolgang en/of levensovertuiging. En te restrictief, wat 
zorgt voor angst, stress en onnodige bureaucratie. Dit leidt niet tot openheid en eerlijkheid, 
maar tot het juist doen op papier.  
 
Ik pleit voor echte erkenning van thuisonderwijs, zoals dit ook in vele andere landen erkent 
wordt. Op deze manier is het een volwaardige vorm van onderwijs, waarbij vrijstellingen op 
grond van wat dan ook niet nodig zijn. Ieder gezin zou elk jaar opnieuw een afweging 
moeten kunnen maken of thuisonderwijs op dat moment het beste is voor hun situatie of niet 
(meer).  
 
Op dit moment moeten ouders op een ontzettend vroeg moment voor hun jonge kind een 
keuze maken op basis van hun levensovertuiging en kennis van hun kind, zonder te kunnen 
uitproberen of dit ook daadwerkelijk het juiste is. En indien je eenmaal voor onderwijs op 
school hebt gekozen, kun je niet meer terug. Er is dus geen mogelijkheid het uit te proberen.  
 
Elk kind is uniek; en elk kind ontwikkelt zich. Je wil als ouder te allen tijde de best passende 
keuze voor je kind kunnen maken.  
 
Ik pleit ook voor een zo flexibel mogelijke invulling van thuisonderwijs; die recht doet aan de 
unieke situatie die thuisonderwijs biedt. Voor thuisonderwijs kiezen is niet de makkelijkste 
weg; dus die keuze maak je als gezin heel bewust en met volle pedagogische en 
onderwijskundige overtuiging (en ja, dat valt onder levensovertuiging). Er is tijd en ruimte om 
je kinderen of les te geven, om samen met hen te ontdekken, om het leven zo vorm te geven 
dat je kind eigenlijk de gehele dag leert en ontwikkelt. Soms met kleine stappen, soms met 
reuzenstappen.  
 
Ik pleit ervoor ouders het vertrouwen te geven dat als ze de keuze voor thuisonderwijs 
maken; ze dit ook in zullen vullen zoals dat past bij hun kind en hun gezin. Voor sommige 
gezinnen zal dat zijn zoals beschreven; aan de keukentafel, met leer- en werkboekjes, op 
schooltijden. Echt school thuis dus. Maar voor de meeste gezinnen zal het niet zo gaan. 
Voor ons in ieder geval niet. En dat is juist zo mooi aan thuisonderwijs, dat hoeft ook niet. De 
meerwaarde zit er juist in dat je de hele dag kunt leren, op allerlei manieren en allerlei 
plekken! Wij leren via musea, door de bibliotheek, door te lezen, door te doen, door te 
spelen, door dingen te zien en uit te proberen. Door onderwerpen te koppelen; te praten met 
mensen over die onderwerpen die je interesse hebben gewekt, door dat verder uit te 
zoeken, door samen vragen te stellen en die vragen proberen te beantwoorden. Door ‘s 
avonds in bed nog door te praten over dat ene onderwerp. Door nieuwe musea te 
ontdekken, of juist dat ene museum voor de tigste keer te bezoeken… zodat je kennis 
verdiept. Door vragen te stellen, fouten te maken, en die weer te herstellen. Door de natuur 



in te gaan, door te koken, door te spelen. En soms ook via een werkboekje. Maar absoluut 
niet alleen. Soms leren we aan de keukentafel, maar vaker buiten, in het bos, in de keuken, 
op de grond, in de tuin, op excursies, op reis, in musea, in theaters en in bibliotheken. Soms 
alleen met ons gezin; maar vaker (en het liefst) ook samen met anderen! Anderen van alle 
leeftijden en alle achtergronden; andere thuisonderwijs kinderen, maar ook schoolgaande 
kinderen.  
 
Die vrijheid, die diversiteit en die flexibiliteit is juist zo mooi en zo van waarde! Zorg er 
alsjeblieft voor dat de wetgeving deze ontzettend mooie vorm van onderwijs niet ‘ongewenst’ 
maakt.  
 
Ieder kind is uniek, ieder gezin in uniek. Laten we dat omarmen en ervoor zorgen dat ieder 
kind het onderwijs kan krijgen dat het beste bij hem of haar aansluit en ouders het 
vertrouwen geven dat zij weten wat dat is en hoe ze dat het beste vorm kunnen geven.  
 
Wij (ik, mijn man, en onze twee kinderen (7 jaar en 3 jaar)) doen aan thuisonderwijs. Het is 
fantastisch om te zien hoe onze kinderen zich ontwikkelen op deze manier. Laat ze dat op 
deze manier kunnen blijven doen. Dat gun ik onze kinderen, maar ook alle andere kinderen 
voor wie dat het beste past. Ongeacht of ze eerst wel of niet naar school zijn geweest; en 
ongeacht hun levensovertuiging.  
 
 
 
 
N.B. Ik wil jullie ook graag wijzen op de petitie ‘Thuisonderwijs ook na schoolgang mogelijk’. 
(https://petities.nl/petitions/thuisonderwijs-ook-na-inschrijving-school-mogelijk?locale=nl) 
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