
Ik ben Maya en ik krijg thuisonderwijs. 

Ik reageer op dit wetsvoorstel omdat thuisonderwijs mij veel voordelen heeft 
opgeleverd en ik dat ook voor andere kinderen mogelijk wil maken.  Natuurlijk denk 
ik er soms over na hoe het zou zijn om op school te zitten, maar kinderen die op 
school zitten denken er ook over na hoe het zou zijn om thuisonderwijs te krijgen.  
Als kind (of ouder) moet je de optie hebben om te kiezen wat voor jou (of je kind) de 
beste manier van leren is.  

Ik krijg mijn hele leven al thuisonderwijs en voor mij is dat de beste manier van 
leren. Ik kon al met amper 5 in 3 talen lezen waardoor ik andere dingen kon doen in 
de tijd waarin mijn leeftijdsgenoten hebben leren lezen. Ik spreek 4 talen (Duits, 
Nederlands, Engels en Afrikaans) doordat mijn ouders uit het buitenland komen.   

Omdat we regelmatig reizen heb ik al veel van de wereld gezien.  We gaan om het 
jaar naar Zuid-Afrika, waar mijn vader vandaan komt, om onze familie daar te 
bezoeken, dus hebben wij o.a. veel over de geschiedenis van Zuid-Afrika, die heel 
erg dichtbij de geschiedenis van Nederland staat, geleerd. Ik wist dus al met 5 of 6 
jaar wie Jan van Riebeek was. :)  

Altijd als we ergens naartoe reizen, leren we de geschiedenis van het land, koken we 
streekgerechten en maken we kunst- en andere projecten. Toen we naar Rome gingen, 
hebben we o.a. tunica’s genaaid en Romeinse offertaartjes gebakken, voor onze reis 
naar Egypte de verhalen van alle Egyptische goden geleerd en het hele land op groot 
formaat getekend, voordat wij naar Griekenland vertrokken al de oude Griekse en 
Minoïsche mythes geluisterd enzovoort. Ik heb echt het gevoel dat deze reizen mijn 
horizon hebben verbreed. Ik kan mij daarom ook niet voorstellen dat deze regering 
deze blootstellingen onmogelijk wil maken door de eis dat onderwijs vooral op ons 
huisadres plaats moet vinden.  

Ik vind het heel fijn elke week mijn eigen schema te maken en op mijn tempo te 
kunnen werken.  Als je op school sneller leert dan de rest of juist een beetje meer tijd 
voor iets nodig hebt, krijg je vaak problemen of word je heel erg onderschat.  
Thuis kan ik als ik iets snel leer mij bijvoorbeeld meer verdiepen in bepaald 
onderwerp, andere dingen extra doen etc. Of in het geval dat je iets langzamer leert, 
kun je meer de tijd nemen. Ook word je niet de hele tijd afgeleid door 
je klasgenootjes. Ik kan altijd met een vraag naar mijn ouders komen en hoef niet 
wachten tot ik weer de volgende dag op school ben.  

Ik doe veel cursussen online in het Engels waardoor mijn Engels heel goed is. Dat is 
heel handig aangezien Engels DE internationale taal is. Ik begrijp dat door de 
voorgestelde taaleisen maar ook het voorstel dat slechts een van mijn ouders 
onderwijs mag geven, dit in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn. Dit is voor mij 
onvoorstelbaar en ook onbegrijpelijk, aangezien ik er zelf zo van profiteer. 



Ongeveer 2 jaar geleden heb ik heel veel over vogels geleerd (door hun uiterlijk 
en geluid te herkennen), was ik op veel vogelexcursies in Amsterdam, maar ook op 
andere plekken in Nederland, en nog steeds ga ik wekelijks naar buiten om vogels te 
fotograferen. Het afgelopen half jaar heb ik rond 50% van mijn tijd cursussen van de 
Universiteit van Michigan gevolgd over het hele menselijk lichaam van alle 
spiernamen tot aan het hormoonsysteem, omdat ik waarschijnlijk arts wil worden. In 
september ga ik aan de Open University van Engeland beginnen aan een Bachelor in 
Biologie en Computer Science. Mijn zus van 18 is volgend jaar mei klaar met haar 
Bachelor in Creative Writing & Astronomie. Als mijn ouders ons volgens de 
Nederlandse kerndoelen zouden hebben onderwezen, zou ik nooit al de ervaringen 
hebben opgedaan en ook niet met amper 16 kunnen beginnen met een universitaire 
studie. 

Er zijn in Nederland een aantal Britse en Amerikaanse scholen waar in het Engels les 
wordt gegeven, dus waarom staat in het wetsvoorstel dat thuisonderwijsouders hun 
kinderen alleen in Nederlands les mogen geven? Ik heb zelf 2 ouders die uit 
het buitenland komen, maar ik spreek goed Nederlands, heb veel vrienden en nooit 
moeilijkheden met de taal.  

Zoals ik hierboven heb uitgelegd heeft thuisonderwijs mij een immens voordeel 
gegeven en vind ik het dus heel belangrijk dat thuisonderwijs voor iedereen 
toegankelijk wordt. Ik begrijp dat er regels komen, maar deze moeten niet onze 
manier van leren negatief beïnvloeden en ook niet zo tijdrovend zijn dat mijn ouders 
mij en mijn broer en zussen niet voldoende kunnen ondersteunen. 

Ik hoop heel erg dat de regering mijn gedachtes in overweging neemt.  

Met vriendelijke groeten,  
Maya, 15 jaar  


