
Beste lezers en lezeressen,

Bij dezen wil ik, als thuisonderwijsmoeder van een dochter van 6 en een zoon van 4, mijn reactie geven op het 
nieuwe wetsvoorstel.

Als ik het wetsvoorstel lees proef ik veel wantrouwen naar de kinderen en ouders die met thuisonderwijs te maken 
hebben. Dit staat lijnrecht tegenover hoe ik, als moeder die thuisonderwijs geeft, in het leven sta. Ik heb juist veel 
vertrouwen in mijn kinderen. Het vertrouwen dat zij goed zelf aan kunnen geven waar zij behoefte aan hebben. 
Het vertrouwen dat zij zich, op hun tijd, zullen ontwikkelen naar dat wat bij hun leven past. En dat het onderwijs 
dat ze thuis krijgen daar perfect bij past. Ik heb groot vertrouwen in de toekomst van mijn kinderen, waarin zij 
zichzelf zullen zijn en blijven. Ook heb ik vertrouwen in mijn eigen kunnen als thuisonderwijsmoeder. Nee, ik heb 
nog niet alles in detail uitgewerkt, maar ik merk dat ik met mijn kinderen meegroei en leer. Net zoals alle ouders 
dat doen. Steeds komen er weer nieuwe onderwerpen waarin mijn kinderen geïnteresseerd zijn. En steeds mag ik 
mij daar dan ook weer in verdiepen, zodat ik hen daar goed bij kan begeleiden.

Hoe nu in het wetsvoorstel omschreven staat dat een onderwijsplan eruit moet zien komt voor mij totaal niet 
overeen met hoe thuisonderwijs in elkaar zit. Het zou voor ons gezin niet passen om een heel jaar vooruit te 
plannen. Wij leven bij de dag. Ook zijn de interesses van mijn kinderen niet te voorspellen. Zo kan ik nooit van te 
voren weten dat mijn dochter op zondagochtend van alles wil weten over het weer. Of dat mijn zoontje deze 
zomer helemaal gefascineerd is door insecten en dat ik met hem samen al hun namen en leefgebieden op ga 
zoeken. Ook kan ik niet van te voren weten dat er in de familie iemand zwanger wordt waardoor wij nu het hele 
proces van conceptie tot geboorte bestuderen met elkaar. Wel staat er in mijn plan wat ik ga doen als mijn kind 
ergens interesse in toont. Ik heb veel materialen klaarliggen. We gaan regelmatig naar de bibliotheek om daar 
boeken te halen. We bekijken samen informatieve filmpjes en spreken met mensen die meer weten over een 
bepaald onderwerp. 

Mijn kinderen leren de hele dag door. Juist op momenten dat wij dat als volwassenen niet in de gaten hebben. 
Daarom vind ik het belangrijk dat mijn kinderen veel vrij in te vullen tijd hebben. Waarin ze hun eigen ideeën en 
interesses vorm kunnen geven. 

En nee, ik weet niet alles, maar dat weet een leraar of lerares ook niet. Ook leraren trekken af en toe iemand van 
buitenaf aan om een specifiek onderwerp toe te lichten. Wat dat betreft vind ik het ook niet wenselijk dat maar 
één ouder het onderwijs mag geven. Mijn kinderen leren net zo goed van hun vader, opa's en oma's en andere 
volwassenen en kinderen waar ze mee om gaan. Ik wil mijn kinderen juist leren dat je van iedereen kunt leren!

Ook het punt waarop aangegeven wordt dat het onderwijs voornamelijk in huis moet plaatsvinden, strookt niet 
met hoe wij ons thuisonderwijs invullen. Voor mij is het belangrijk dat mijn kinderen iedere dag veel buiten zijn. 
Dus zijn wij dagelijks een paar uur in het bos, een park, het strand of een kinderboerderij. Daar ervaren zij hun 
connectie met de natuur, is er veel ruimte voor beweging en de ontwikkeling van hun grove motoriek. Wij zien de 
seizoenen in levenden lijve aan ons oog voorbij trekken en beleven zo de natuur in plaats van enkel wat 
opdrachtjes uit een boek.

Bovendien zijn wij iedere week 1 a 2 hele dagen op stap met andere thuisonderwijs gezinnen. We bezoeken samen 
musea, gaan de natuur in of gaan naar een speeltuin. Op deze manier is er meer dan genoeg ruimte voor mijn 
kinderen om samen met hun vriendjes en vriendinnetjes avonturen te beleven. Ze leren zo ook hoe je in een groep 
met elkaar om gaat. 

Bedankt dat u mijn reactie hebt gelezen. Ik hoop van harte dat u bereidt bent om te luisteren naar de 
thuisonderwijzers. Dan zult u zien dat wij prachtig onderwijs aanbieden, precies op maat, voor onze eigen 
kinderen, die wij door en door kennen! 

Hartelijke groeten,

een thuisonderwijsmoeder uit de kop van Noord Holland


