
Geachte mensen… hoor ons alstublieft! 

Ik weet gewoon niet hoe we de politiek kunnen duidelijk maken, wat er werkelijk op de werkvloer 
gebeurt... nu... en straks als de klassen weer groter worden, de werkdruk hoger, ook voor het reguliere 
basisonderwijs...  Mw. Ferrier en Dhr. Elias hebben duidelijk hun ogen dicht gehad bij hun bezoek aan 
onze school. 
Wanneer wordt het onderwijs eens een poos met rust gelaten en hebben de maatregelen eens tijd om 
'in te bedden'. Hebben we weer eens tijd hebben om gewoon les te geven en de voorbereidingen 
daarop te doen i.p.v. wéér bezig zijn met vernieuwingen. Om vervolgens volgend jaar het wéér anders 
te moeten doen. En niet eens omdat de maatregels verbetering brengen voor het kind...nee... omdat het 
over geld gaat! 
Ik maak me zorgen...
Het is steeds 'mosterd na de maaltijd'... 
Bezuinig bijvoorbeeld liever op die bureaucratie; ik heb bijna een secretaresse nodig om m'n papieren 
bij te kunnen houden... tenzij ik thuis 's avonds doorwerk.
Al die mooie papieren zorgen voor de inspectie voor een mooi 'buitenkant', maar (zeker ons team!) is 
sterk gericht op het welzijn van de kinderen... de mooie, sterke 'binnenkant' van onze school. Deze 
wordt bedreigd! Hoe kunnen wij toch goed onderwijs blijven bieden, als ons zoveel ontnomen gaat 
worden?

We zijn zo goed op weg met de samenwerking tussen ZML en de zorg, bij ons op school! We zijn nog 
niet zo lang geleden geconfronteerd met deze verandering; meer laagniveau kinderen naar school. Nu 
zijn we zó ver onderweg en dreigt alles weer op de schop te gaan???? Zoals het er nu uitziet, kunnen 
we niet meer ons hele team gaan scholen op deze laagfunctionerenden; DAT VRAAGT NOGAL EEN 
ANDERE MANIER VAN LESGEVEN NAMELIJK!
En nu zijn ze straks weer te duur? Want ze brengen de maatschappij niets op? Wat als het uw kind zou 
zijn??? Dan zou u ook vechten voor goed onderwijs op maat en wilt u geen volle klassen onder 1 
leerkracht die geen tijd meer heeft voor het individu. En ook in het reguliere onderwijs gaat de 
leerkracht dit niet trekken, kan ik u nu al vertellen. Ach... moet ik maar weer afwachten... ook deze 
maatregels worden weer op de schop gegooid uiteindelijk voor weer 'NOG BETERE'!??? 
Ik vind het inmiddels niet meer raar dat iedereen klaagt over goed onderwijs; we worden gedwongen 
ons met dit soort (bij)zaken bezig te houden i.p.v. ons vak! 
Geef ons a.u.b. ons vak terug én de middelen om dit goed te kunnen doen... meer willen we niet!

Een zeer bezorgde leerkracht, W. van Balen, ZMLK De Schelp, Haarlem


