
Bezuinigingen ‘Passend Onderwijs’

Onderwijs op maat was het streven. Het streven was ieder kind in zijn of haar eigen buurt naar 
school te laten gaan, ook kinderen met een verstandelijke, motorische of andere beperking. 
Scholen zouden verantwoordelijk worden voor ieder kind wat aan de voordeur binnen komt. 
Indien de expertise in de school niet aanwezig is zou er samengewerkt worden met speciale 
scholen. Leerkrachten zouden extra scholing krijgen om kinderen met een extra 
onderwijsbehoefte langer binnen de basisschool onderwijs te kunnen bieden, i.p.v. direct te 
verwijzen naar het speciaal onderwijs. Meer samenwerking tussen regulier en speciaal 
onderwijs moest er komen.
Wat was dat mooi om te zien, schoolbesturen gingen met elkaar om de tafel zitten. Ze waren 
bereid om naar mogelijkheden te kijken in plaats van naar de onmogelijkheden, want die 
waren al zo vaak de revue gepasseerd.
Die besturen die al goede ervaringen hadden opgebouwd met een kind met een beperking 
binnen hun school, wilden hun visie graag delen met die besturen die nog bang waren, bang 
voor het onbekende. Ouders werd gevraagd mee te denken.

Mooie plannen waren het. Maar toen kwam het kabinet Rutte en mevrouw van Bijsterveldt, 
die vonden dat het allemaal niet nodig was. Ja, er moest natuurlijk bezuinigd worden. Ook op 
onderwijs.
Ineens gaat het niet meer om kwaliteit van onderwijs en om leerrecht van kinderen en om 
toekomstmogelijkheden van kinderen. 
Want al die kinderen hebben tenslotte nog steeds dezelfde onderwijsbehoeften. Die behoeften 
zijn niet ineens veranderd in een paar maanden tijd. Of heeft u, mevrouw van Bijsterveldt,  
onderzoek gedaan bij al die kinderen? Zijn ze ineens niet meer beperkt in hun mogelijkheden, 
kunnen ze ineens zonder extra hulpmiddelen en extra menskracht naar school? Zijn al die 
beperkingen ineens verdwenen, dat zou een wonder zijn.

Passend onderwijs word onpasselijk makend onderwijs.
Minder geld voor het rugzakje, speciale scholen worden gekort. In het speciaal onderwijs 
zullen er noodgedwongen grotere klassen komen. Is er dan nog wel sprake van speciaal 
onderwijs en hoe zit het nu met de integratie mogelijkheden? Scholen en hun leerkrachten 
worden niet extra toegerust maar extra belast. Er zullen weer meer kinderen thuis komen te 
zitten, kinderen waar geen plaats voor is binnen het ingekrompen onderwijs systeem. Ouders 
staan weer aan de kant. ‘Geen kind tussen wal en schip’ was toch enkele jaren geleden het 
streven?
Leerplicht maar geen leerrecht. We zijn weer terug bij af. 

Marja, bedankt!

Met vriendelijke groet,

W.A.H. Burggraaf
Ridderkerk


