
Waarom heeft de overheid middels het college ter beoordeling van geneesmiddelen ervoor gezorgd dat 
uiterst schadelijke en gevaarlijke pijnstillers en  psychofarmaca op de markt zijn toegelaten?  
Middelen die NIET zijn getest bij langdurig gebruik maar in de regel wel zo worden voorgeschreven. 
Bijzonder vaak met zeer ernstige gevolgen en grote drama's in de levens van normale mensen. Ze 
raken zichzelf bijvoorbeeld compleet kwijt en plegen door bijwerkingen van psychofarmaca een delict. 
Dat is geen uitzondering helaas. Vervolgens komen ze vanwege onjuiste beeldvorming niet meer uit 
dat doortrapte systeem. De groep die in problemen komt door gruwelijke ontwenningsverschijnselen is 
gigantisch, hun leven is vaak voor vele jaren verwoest (door het post acuut ontwenningssyndroom; 
P.A.W.S.).  Artsen schrijven deze middelen voor alsof het vitamines zijn, maar zijn niet 
gespecialiseerd in verslaving zodat ze geen onderscheid kunnen maken tussen bijwerkingen, 
ontwenning en geestelijke symptomen. Die blinde vlek is bewust gecreëerd om zoveel mogelijk 
mensen langdurig afhankelijk te maken. Wat is de reden dat mensen drugs willen gebruiken? Even 
willen ontsnappen uit de werkelijkheid? Misschien is de wijze ongezond (alhoewel dat niet duidelijk 
is), maar zijn er voldoende gezonde alternatieven? Preventie van verkeerd gebruik (vluchtgedrag) en 
voorlichting over de mogelijke voor- en nadelen van zowel drugs als medicijnen is véél belangrijker. 
(zo groot is dat onderscheid trouwens niet, maar wel de beeldvorming die voor geen meter klopt)

Onze individualistische prestatiemaatschappij is ziek en dat maakt mensen ziek, helemaal als 
die niet goed mee kunnen komen. Nu willen jullie weer een groep designerdrugs verbieden, maar 
waarom eigenlijk? Hoeveel doden zijn daardoor gevallen in vergelijking met reguliere 'medicatie'? En 
psychonauten die zo'n middel willen gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling en verkenning van de 
geest die worden dan maar de illegaliteit in geduwd? Veel middelen die inmiddels verboden zijn of in 
het verdomhoekje zijn gestopt als niet-geregistreerd geneesmiddel hebben daadwerkelijk een 
sjamanistische therapeutische waarde. Daarvoor in de plaats komen steeds zwaardere pijnstillers en 
uiterst ingrijpende middelen die zeer schadelijk zijn voor de individuele- en volksgezondheid. Welke 
idioot heeft bedacht dat marktwerking in de (geestelijke) gezondheidzorg een goed idee zou zijn? Zijn 
jullie echt zo blind voor de desastreuze gevolgen? De farmaceutische industrie bepaald volledig de 
beeldvorming rond ziekte en aanpak maar zijn daarbij alleen uit op eigen gewin. Samen met de 
gevaarlijke psychiatrische sekte verzinnen ze iedere keer weer nieuwe verzameltermen met ruime en 
herkenbare kenmerken. En voor iedere verzamelterm het liefst één of meerdere soorten pillen. De 
uitkomsten van pseudowetenschappelijke onderzoeken zijn uiterst frauduleus tot stand gekomen. Doe 
eens een keer wat aan deze maffiapraktijken en probeer de maatschappij in godsnaam wat menselijker 
te maken. In plaats van iedere keer dit soort hypocriete symboolpolitiek. Bedankt alvast! 


