
De stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer spreekt zich krachtig uit tegen het strafbaar 
stellen van illegaliteit. De novelle waarin wordt opgenomen dat hulp bij illegaliteit niet strafbaar is 
zou dan ook overbodig moeten zijn. 
 
De Stichting zet zich al jaren in voor de aller kwetsbaarste mensen in onze samenleving, waaronder 
veel mensen zonder verblijfspapieren, vanuit een christelijk perspectief.  
Illegaliteit strafbaar maken criminaliseert een grote groep mensen, ook mensen waarvan duidelijk is 
dat ze om uiteenlopende redenen niet terug kunnen. Wij verwachten dat mensen zonder 
verblijfsstatus zich uit angst meer gaan onttrekken aan zorg en hulpverlening en geen beroep meer 
durven doen op de rechten zie ze hebben. Het zicht van (vrijwillige) hulpverleners op deze mensen 
verdwijnt hierdoor, de kans op uitbuiting en mensonwaardige situaties neemt toe. 
Illegaliteit strafbaar maken voegt niets toe aan de bestaande situatie, immers mensen worden ook 
nu al af en toe opgepakt en vast gezet. Deze wet is niets anders dan symboolpolitiek maar zorgt wel 
voor veel onrust en angst bij de betreffende mensen en versterkt de angst in de samenleving. 
Nog nooit is overtuigend aangetoond dat strafbaarstelling een oplossing is voor terugkeer. Sterker 
nog, vele deskundigen, waaronder politie, IND, de advocatuur en artsen waarschuwen voor een 
averechts effect. Minder zicht op de groep mensen zonder verblijf betekent immers minder hulp bij 
terugkeerprojecten en  minder (vrijwillige) zorg en opvang.  
Gevangenisstraf voor mensen zonder perspectief op terugkeer doet een beroep op de beperkte 
gevangeniscapaciteit zonder daadwerkelijk effect, maar met veel kosten voor de samenleving. Ook 
na de gevangenisstraf is iemand immers nog steeds illegaal en is het perspectief op terugkeer niet 
per definitie toegenomen. 
De noodmaatregelen wet behelst, naast het strafbaar stellen van illegaliteit, ook zaken als kortere 
duur van de verblijfsstatus, verzwaring voor de regeling gezinshereniging en geen uitzicht op 
definitief verblijf. 
Al deze maatregelen zorgen voor een perspectiefloos en stressvol bestaan voor alle mensen die hier 
vanwege oorlog, geweld, gender-  of klimaat- gerelateerde dreiging een veilige toekomst zoeken. 
Iedereen die vlucht voor honger, oorlog, geweld dient menswaardig opgevangen en geholpen bij het 
opbouwen van een zelfstandig en menswaardig bestaan. 
 
De Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer adviseert de asielnoodmaatregelenwet in zijn 
geheel af te wijzen en de komende jaren in te zetten op een menswaardig en humanitair beleid 
waarin mensen die vluchten voor honger, geweld, oorlog en gender gerelateerd geweld zo snel 
mogelijk menswaardig perspectief wordt geboden, er voldoende kwalitatief goede opvang is en 
mensen geholpen worden om een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
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