Ik ben een Nicaraguaanse balling die in Nederland woont, niet uit keuze, maar uit noodzaak.
De dictatuur van Daniel Ortega en Rosario Murillo vervolgt mij om mijn overtuigingen en mijn
inzet voor de mensenrechten. In mijn geboorteland betekenen gevangenis of de dood het lot
van wie anders durft te denken.

Nederland is mijn land van opvang geworden, een natie die ik diep bewonder om haar vrijheid,
rechtvaardigheid en respect voor menselijke waardigheid. Hier heb ik bescherming, kansen en
een voorbeeld van een sterke en volwassen democratie gevonden. Daarom heb ik een grote
liefde en respect voor dit land, en ik doe mijn uiterste best om de taal te leren, te werken en
volledig bij te dragen aan deze samenleving.

Toch blijft mijn grootste wens om op een dag terug te kunnen keren naar een vrij en
democratisch Nicaragua. De dictatuur verdrijft niet alleen haar burgers, maar ontneemt hen
ook hun nationaliteit en weigert paspoorten af te geven, waardoor velen van ons het risico
lopen staatloos te worden.

Daarom vraag ik om begrip voor de werkelijkheid van mensen zoals ik, die hier hun toevlucht
hebben gevonden. Het behouden van de mogelijkheid om na vijf jaar het Nederlanderschap te
verkrijgen is geen privilege, maar een garantie van waardigheid en integratie voor degenen die
Nederland al als hun thuis en veilige haven beschouwen.



