Reactie op het voorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn naar 10 jaar
Geachte vertegenwoordigers van de Nederlandse regering,

Ik wend mij tot u als iemand die zijn hele bewuste leven van Nederland heeft gehouden, dit land heeft
bewonderd en ervan droomde deel uit te maken van uw prachtige samenleving. Ik wilde en wil deze
samenleving dienen en een nuttig lid ervan zijn.

Ik heb gestudeerd en mij ontwikkeld in een ander land, ervaring en kennis opgedaan, specialisaties en
vaardigheden geleerd die niet alleen nodig zijn om in mijn eigen levensonderhoud te voorzien, maar ook om
de samenleving om mij heen van nut te zijn. Op 40-jarige leeftijd kreeg ik de kans om naar Nederland te
emigreren — het land waar ik van droomde. Hier ben ik begonnen met integreren in de samenleving: ik heb
een woning gekocht, werk gevonden, en ben de taal en cultuur gaan leren. Elke dag die ik in dit land leef,
overtuigt mij van de juistheid van mijn beslissing.

Ik woon nu al meer dan drie jaar in Nederland. Voor mij lag een duidelijk doel: een volwaardig lid worden
van deze samenleving die mij zo dierbaar is, door na vijf jaar het Nederlandse staatsburgerschap te
verkrijgen. En nu, na zoveel inspanning, hoor ik over dit voorstel en kan ik niet geloven wat er gebeurt.

Het gaat niet eens om het feit dat ik nog eens vijf jaar moet wachten. Het gaat erom dat elke maand
leven in dit land met een verblijfsvergunning een constante strijd is en een ondraaglijke stress die het
bestaan zelf vergiftigt met angst. De angst dat op elk moment je hele leven, al je hoop en doelen in één klap
doorgestreept kunnen worden door blind toeval of iemands willekeur. En als je het recht verliest om in je
geliefde land te blijven, word je gedwongen om een nieuw thuis te zoeken.

En ik ben niet de enige. Er zijn veel van zulke mensen. Zij allen worstelen met talloze problemen en doen
het onmogelijke, waarbij ze soms onevenredige inspanningen leveren, alleen maar om het recht te hebben in
het land dat hun hart zo dierbaar is te mogen blijven. Al deze mensen zijn nu verbijsterd en voelen zich
bedrogen.

Velen hebben bij het nemen van hun besluit om te emigreren hun middelen afgewogen en zich georiénteerd
op de aangegeven termijn van vijf jaar. Nu voelen zij zich verraden. Is een aanzienlijk deel van hun leven
verspild? Waarom? Waarvoor?

Ik begrijp dat degenen die dit voorstel promoten worden gedreven door de wens om hun volk te beschermen
tegen "ongeschikte" mensen. Maar ik ben er vast van overtuigd dat er veel meer goede mensen zijn! Door te
proberen zich te beschermen tegen enkele "onwaardigen'', breekt dit voorstel de levens van talloze
fatsoenlijke en waardige mensen. Mensen die, als dit voorstel er niet was, deel zouden kunnen uitmaken
van de samenleving en deze zouden kunnen verrijken met hun kennis, vaardigheden en talenten.

Met deze reactie roep ik de regering en degenen die beslissen over dit voorstel op om te herinneren hoe
migranten dit land in vroeger tijden hebben geholpen. Hoeveel nut zij hebben gebracht en blijven brengen
aan de staat.

Ik roep op om dit schadelijke voorstel in te trekken.

Met respect, vertrouwen in de menselijkheid en hoop op een rechtvaardige beslissing.



