“Ik ben geschrokken en boos over de politieke onwil om de aansluitroutes goed te regelen. De enige
en juiste oplossing is een volledige herziening van het Nederlandse luchtruim gebaseerd op besluit
in 1952 op hele korte termijn, alle andere tussenoplossingen is roeren in bak stront.

Ik ben 65 jaar heb mijn hele leven in Epe gewoond en wil u mevr. Dijksma hartelijk bedanken dat u
mijn pensioen leven vernield door elk kwartier laag een viiegtuig hinderlijk over ons te laten
viiegen.

Vanwege deze politieke onwil en beslissingen op basis van fouten in het Milieueffect rapport, die
ook herzien moet worden voordat welke beslissing dan ook genomen kan worden heb ik besloten
nooit meer te gaan stemmen in mijn leven op welke politieke partij dan ook. Complete onwil in Den
Haag en ze zijn bezig met andere zaken dan menselijke zaken te behartigen.

Babh.... ik kan er niet van slapen.”

Deze reactie van een bewoner uit Epe is me uit het hart gegrepen. Vandaar dat ik er een kopie van
heb gemaakt, omdat ik een soortgelijke reactie op een enquéte naar de Tubantia heb gestuurd.

Wij vieren al jaren onze vakanties in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland, om daar te
genieten van de weldadige stilte!! Dat is straks verleden tijd, en wordt er door andere
vakantiegangers de stilte verpest om in het buitenland vakantie te houden.

Wat een DRAMA!



