
Hallo volksvertegenwoordigers
Ik woon al meer dan 60 jaar bewust niet in de grote stad, maar in een dorp op de Veluwe.
Oké in de zomer trillen de ramen in ons huis door de kanonnen van legerplaats het Harde, maar ach 
dat is niet elke dag. We hebben woonkernen gekregen in Apeldoorn en Zwolle zodat de Veluwe niet 
teveel belast zou worden met woningbouw.
Veel natuur is afgesloten voor het verkeer, wildviaducten van 2 tot 8 miljoen per stuk en de 
straatverlichting is tot een minimum beperkt zodat er geen lichtvervuiling ontstond. 
Alles was erop gericht om de Veluwe als stilte of natuurgebied te behouden.
Wij Nederlanders moesten meer gaan betalen voor de benzine om het autogebruik te verminderen en 
geluidswallen aan te kunnen leggen, maar belast u nu ook het vliegverkeer voor de overlast?
U wilt nu nog wel rekening houden met een hobby van mensen op Teuge maar houd u ook 
rekening met de natuur en ons leefgebied?
Wie vertegenwoordigt u eigenlijk? U heeft niets geleerd van Schiphol, dit is de start van een 
onomkeerbare geluidsoverlast die in de toekomst alleen nog maar kan toenemen en u luistert alleen 
naar de argumenten van het machtige Schiphol. Een dun bevolkt gebied geeft ook de minste 
weerstand tegen de plannen.
Eerst bagatelliseert men de geluidsoverlast en als er eenmaal een start gemaakt is, kan en wil de 
politiek niet terugkomen op de genomen besluiten.  
Politiek is vooruitzien maar waar zijn uw plannen gebleven voor een luchthaven in zee?
Mijn voorstel is: Verdeel de “tijdelijke” piekbelasting over de diverse vliegvelden Eindhoven Maastricht 
etc. En is het alleen maar voor de zomermaanden? 
Dan hebben we nog een kant en klare centrale vliegbasis Soesterberg die ook al geschikt is 
voor de huidige toestellen en nu alleen gebruikt wordt voor zweefvliegtuigen.
Maar nee.... we gaan de gashandels vol open trekken boven een stiltegebied om van 1800 naar 2700 
meter te gaan stijgen.
Mijn 2e voorstel is; Kom geniet nog even met mij op een stoeltje bij de schaapskooi in Heerde en dan  
gaan we misschien over enkele jaren op vakantie naar een ander stiltegebied.
Uw plannen staan toch al vast ik vecht niet meer, ik schud mijn hoofd en denk; dit heet vooruitgang 
maar ten koste van wie.....
Met groet een onderdaan,
Mulder Heerde


