
Geachte leden, 
In mijn 55 jarige verleden vele jeugdorganisaties mee gemaakt. Ik ben trainer van de jeugd voetbal 
geweest. Ik heb met jongeren gewerkt onder vele stichtingen. Zodanig bij voetbal en bij de jeugd die 
ik gewerkt heb ik gezien dat er drugs / verslaving problemen en de criminaliteit is niet afgenomen. De 
maatregelen die werden genomen waren niet genoeg zodanig hulp van de gemeentes ook waren niet 
voldoende. Later werden enkele jongeren grote criminelen.  De laatste 10 jaar maak Ik deel uit van 
deze jeugdzorg stichtingen en werk als en vrijwilliger om deze jongeren te helpen.  In dit 10 jaar heb 
ik een efficiënte en effectieve resultaten gezien onder de jongeren die bij de jeugdzorg zijn 
aangesloten.  Integratie in de samenleving vormt geen probleem voor deze jongeren. Ze passen goed 
aan in de latere leeftijd in de maatschappij. Vormen geen bedreiging en kennen hun normen en 
waarden. Ik denk dat het niet zal helpen van buiten af nog een controle uitgebracht wordt op deze 
jongeren. De meeste ervaring die ik heb meegekregen bij vorige activiteiten van buitenaf hulp werd 
fataal op de jongeren.  Het werkt averechts.  Jongeren krijgen geen zelfvertrouwen en durven niet 
zelfstandig een plaats in de maatschappij te nemen. De jeugdzorg helpt de jongeren om een rechte pad 
kiezen. Daarom ben ik tegen dat een schip twee kapitein moet hebben. 


