"Eén dag in de week is ons door Heere God gegeven om niet te werken maar om te rusten en
om Zijn aangezicht te zoeken. De intrekking van de Zondagswet tast het karakter van de
zondag aan als een door God gegeven bijzondere dag.

Daarnaast zijn er ook vele bedenkingen van sociale aard tegen verdere aantasting van de
zondagsrust. De enige dag in de week waarin de maatschappij nog enigszins tot rust mag
komen. Rust en regelmaat zijn noodzakelijk voor het welzijn van ons mensen."”



