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Geachte heer Plasterk, 
 
 
De kerkenraad van Gereformeerde Gemeente in ’s Gravenhage  protesteert tegen 
voorgenomen besluit om de Zondagswet in te trekken.  
 
Voorop staat voor ons het belang van de zondag als door God gegeven rustdag. Wij geloven 
in het heilzame karakter van de door God gegeven geboden. Deze geboden moeten wel 
worden beschouwd in het licht van de kernboodschap van de Bijbel, namelijk dat God de 
oorsprong is van al het goede en ons leven pas werkelijk zin krijgt als het op Hem gericht is. 
Geen mens komt uit zichzelf tot dat besef, maar het bijzondere is dat God zelf mensen hiertoe 
roept. Dit in het bijzonder tijdens de prediking van Zijn woord op zondag. De zondag wordt 
dan geen dag waarop niets mag, maar juist een dag van ‘ont-moeting’. De zondagsrust geeft 
ons dan bij uitstek de gelegenheid om stil te staan bij de genade  van God,  en de erfenis van 
het eeuwige  Leven  (zie Bijbel citaat  Titus  2 en 3). In de kerk, maar ook in de contacten met 
elkaar daaromheen. 
 
Omdat naar wij aannemen het voorgaande al uitvoeriger in andere reacties aan de orde is 
gekomen willen wij onze reactie breder ingaan op één punt uit de overwegingen bij het 
voorgenomen besluit. Kern van uw wetsvoorstel is de beëindiging van interventie door de 
rijksoverheid en overheveling naar regeling op gemeentelijk niveau.  



Hierop geldt volgens u  echter één uitzondering: de bescherming die artikel 7 van de 
Zondagswet biedt aan sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag dient 
intact te blijven, omdat deze bescherming volgens het voorstel op breed maatschappelijk 
draagvlak kan rekenen. Volgens het voorstel vormen “sportbeoefening en ontspanning 
onverminderd een essentieel onderdeel van de persoonlijke vrijheid van het individu, waaraan 
op zondag geen beletselen in de weg mogen worden gelegd die er op andere dagen van de 
week niet zijn”. 
 
In de eerste plaats geldt voor de gehele regeling en dit aspect in het bijzonder dat voor zover 
wij weten niet gebleken dat de huidige regelgeving als problematisch wordt ervaren. Het is 
niet verstandig om iets wat goed functioneert te vervangen door iets waarvan het functioneren 
onbekend is.  
Daarnaast is ook het recht op sportbeoefening en ontspanning nooit absoluut. Steeds dient ook 
dat recht te worden afgewogen tegen andere belangen. De gemeentelijke overheid moet 
hiertoe prima in staat worden geacht. Uit dit voorstel volgt echter dat het belang van de 
sportbeoefenaar per definitie voorrang heeft op het belang dat anderen hechten aan 
(bijvoorbeeld) ongestoorde kerkgang. Dit geldt zelfs als objectief vastgesteld zou kunnen 
worden dat het aantal kerkgangers (veel) groter is dan het aantal sportbeoefenaren. Een 
dergelijke rigide regel  raakt aan de vrijheid van godsdienst en het anti-discriminatiebeginsel. 
Betoogd wordt dat de wet het laatst genoemde beginsel zal bevorderen, wij constateren echter 
dat de wat de wetgever hier nu voorstaat op zijn minst niet consistent is. Daar komt bij dat op 
vele plaatsen de kerk al eeuwen haar functie vervult en zeker in historisch perspectief gezien 
een grotere bijdrage levert aan de plaatselijke (participatie)samenleving dan sportbeoefening.  
Verder wijzen wij u op de misstanden die gepaard gaan met het overdreven waarderen van 
sportieve prestaties als matchfixing,  omkoping,  doping, vechtpartijen en sponsoring voor 
bedragen die in geen verhouding staan met de maatschappelijk toegevoegde waarde  van 
sportbeoefening.  Het bijwonen van een kerkdienst kan daarentegen voor lichaam en ziel  
ware  rust en hemelse vreugde  geven. 
 
Als vermeld staat het geheel van het wetsvoorstel ons tegen, maar deze genoemde 
uitzondering  roept bij ons in het bijzonder gevoelens van afkeur op. 
 
Wij beseffen dat onze bijdrage aan deze discussie sterk is ingekleurd door onze 
levensbeschouwing. Dat deze levensbeschouwing niet door iedereen gedeeld wordt is voor 
een kleine gemeente in een grote stad wekelijks merkbaar. Met dit kwadelijke voorstel zal dat 
naar wij vrezen slechts toenemen.  
 
Belangrijker dan ons persoonlijk gemak is echter dat wij behoren te doen wat God van ons 
vraagt. Hij heeft als onze Schepper recht op onze gehoorzaamheid. Maar ook alleen dan is 
zegen te verwachten. Naar onze vaste overtuiging kan handelen tegen Gods geboden geen 
voorspoed voor het land brengen. Het gaat ons er niet om onze medeburgers onze normen op 
te leggen, maar om het feit dat we onze naaste niet over hebben voor een leven wat Gods 
ongenoegen oproept.  
Omdat een brief te weinig is om dit aspect breder uit te werken nodigen we u (en iedereen die 
dit leest) vriendelijk uit om kerkdienst(en) van onze gemeente bij te wonen. Nadere 
informatie over onze diensten kunt u vinden op http://www.ggdenhaag.nl. Via deze website 
zijn ook kerkdiensten te beluisteren. 
 
Mocht u anderszins behoefte hebben aan een toelichting dan zij wij daartoe uiteraard graag 
bereid. 



 
Tot slot wensen wij u Gods zegen toe bij uw werkzaamheden. U mag zich daarbij gesteund 
weten door de wetenschap dat wij om wijsheid voor onze overheden bidden. 
 
Hoogachtend, namens de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente ’s Gravenhage 
“Bethaniëkerk”,  
 
 
A. van Mourik, preses, 
 
M.M. van Winkelen, scriba. 
 

 

Citaat uit Bijbelboek Titus 2 
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 
12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, 
matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Citaat uit Bijbelboek Titus 3 
3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden 
en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander 
hatende. 
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 
verschenen is, 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des 
Heiligen Geestes; 
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 
7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de 
hope des eeuwigen levens. 
 

 

 
 
 

 


