Intrekking Zondagswet

In toenemende mate komen de christelijke verworvenheden onder druk te staan. We zien dat
bijvoorbeeld bij de zondagopenstelling van winkels. Nu komt de intrekking van de Zondagswet aan de
beurt. De zondag als rustdag is één van die christelijke verworvenheden, waaraan nu getornd gaat
worden. De vraag hierbij is ‘waarom?’ Het gevoel ontstaat, dat kennelijk successievelijk alle
christelijke waarden uit onze samenleving verbannen moeten worden. Intrekking van de Zondagswet
biedt ruimte om op zondag alles mogelijk te maken zonder enig respect voor de levensstijl van
christenen. De vraag is tevens wat de volgende stap is in de strijd tegen het christelijke karakter van
een groot deel van onze samenleving. Hoe lang zullen we nog in vrijheid en rust als christelijke
gemeente op de eerste dag van de week de opstanding van onze Here Jezus Christus mogen vieren?
Daarnaast is het vanuit een oogpunt van maatschappelijk welzijn van groot belang, dat er tenminste
één dag in de week rust gehouden kan worden. Behoud van de Zondagswet is dan ook van essentieel
belang, omdat de gewenste omstandigheden voor de viering van de zondag door de overheid op grond
van die wet gewaarborgd kunnen worden. Tevens moet er een halt worden toegeroepen aan de
voortgaande aantasting van de christelijke waarden in onze maatschappij. Wij maken dan ook ernstig
bezwaar tegen intrekking van de Zondagswet.
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