
Geachte raad, geachte minister,

Bij deze wil ik u redenen aanvoeren, om het voorstel om de Zondagswet in te trekken, dit 
voorstel in te trekken.

Daarvoor wil ik u een aantal redenen noemen:

- Het is goed dat de mens rust van zijn/haar werk. Die rust kan juist nu nog genoten 
worden door de wet op de zondagsrust (uitslapen, zonder gestoord te worden etc.)

- Het is ook goed, dat de natuur rust krijgt van de mens. Ook de natuur wil zich kunnen 
herstellen van de afgelopen 6 dagen van die week.

- De regering is voorstander om het CO2 gehalte naar beneden te brengen. Juist deze 
wet zorgt ervoor, dat minder activiteiten met een vervuilend karakter plaats vinden, 
tenzij in gevallen ontheffing wordt verleend.

- Het liefst zou ik zelfs zien dat wij helemaal geen vervuilend vervoer gebruiken op de 
zondag. Ik weet dat dit niet haalbaar is, maar de energiecrisis van het verleden, was 
naar mijn mening een uitkomst voor deze wereld. Wel zie ik een toekomst, waar wij 
wel gebruik kunnen maken van niet vervuilend, elektrisch vervoer, waarvan de stroom 
groen is opgewekt.

- Daarom ben ik ook een groot voorstander om de wet op het openstellen van de 
winkels op zondag in te trekken. Die wet heeft voor nog meer voor (economisch) 
verkeer gezorgd. Fijn is het om in Duitsland te zijn, waar op 1 dag geen vrachtwagens 
rijden en er over het algemeen nog rust is op de zondag.

Bij deze een behoorlijk aantal punten, die te maken hebben met de zondagsrust. Daarbij wil 
ik opmerken, dat de huidige wet geeft nog de mogelijkheid geeft om in omstandigheden een 
ontheffing te verlenen door de gemeente. Er is dus ruimte om hiervan af te wijken.

Juist om onze komende generaties, ook de rust en een goed leven te kunnen geven, is denk 
ik belangrijk om deze wet te handhaven en niet in te trekken.

Tenslotte, voor mij als christen het belangrijkste argument, dat God juist deze dag heeft 
gegeven om te rusten voor mens en dier, niet te gaan werken, en te genieten van alles wat 
God geeft in deze wereld (natuur, zon, licht, water, lucht). 

Ik besef dat velen niet geloven in God, maar ik weet dat de meeste mensen heel veel 
waarde hechten aan rust, licht, lucht, natuur, water en gezondheid. Alleen al vanuit dat 
perspectief en rekening houdend met de wereld van morgen voor onze kinderen en klein 
kinderen en generaties lang, is de wet uit 1953, een wet met toekomst perspectief. Ik ben 
dan ook dankbaar dat de regering van toen en hare majesteit, wijlen koningin Juliana, deze 
wet hebben ingevoerd.

Hopende, dat u in wijsheid dit voorstel intrekt, verblijf ik,

Namens mijn gezin,
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en komende geslachten.


