
Zondagswet

Het is bijzonder erg dat er nog steeds geen einde komt aan het uitroeien van onze Christelijke 
wortels!

In de wereld hebben de Christenen in Irak en Iran het bijzonder moeilijk! Moet het in Nederland 
dezelfde kant op?

Ieder raadslid hij/zij die hier voor is zal aan God verantwoording moeten afleggen! Weten we nog wel 
wat ons de geschiedenis leert om God en Godsdienst te bevorderen? Helaas! te moeten we 
constateren dat dit het geval is en het historische begrip is weg!


