Reactie op voornemen Overheid kerken uit te sluiten van informatie uit de GBA.

Ik vind het een slecht idee om de kerken geen mogelijkheid meer te geven mutaties uit GBA te
ontvangen/ op te vragen, terwijl dit voor een sportvereniging, verzekeraar of pensioenfonds wel
mogelijk is.

Kerken vervullen al jaren een opvang waar veel overheidsregelingen te kort schieten (noodopvang,
crisis opvang) aan zwervers, verslaafden en andere daklozen. De overheid maakt dankbaar gebruik van
dit vangnet onder het afvalputje van de samenleving.

Acties die de doorsnee sportvereniging niet doet en zeker de genoemde commerciéle partijen niet.
Moeten de kerken dit liefdewerk staken? Het past niet in hun roeping. Maar het zou een logisch
antwoord zijn op dergelijke geloofsdiscriminatie.

Kortzichtig om zo gemeenschappen die een sterk samenbindend element vormen in de samenleving te
benadelen, vanuit een verwrongen interpretatie van de scheiding tussen kerk en staat.



