KERK KRIJGT ADRES PAROCHIANEN NIET MEER

Veel mensen vinden hun godsdienstige overtuiging wel belangrijk, maar worden nu benadeeld door
hen die als overtuiging hebben dat de overheid hun deze service niet meer mag geven. Terwijl de
SILA alleen gegevens ontvangt en doorgeeft van degenen die dit wel willen! De scheiding van kerk en
staat wordt onnodig ver doorgevoerd als de SILA geen gegevens meer mag ontvangen. Niemand
wordt hier beter van. De indruk wordt gewekt dat je kerken beter kunt negeren.

Deze motie is een stapje in een richting die het kerken moeilijker maakt om actief in de samenleving
aanwezig te zijn en zich maatschappelijk en sociaal in te zetten. Gelovig willen zijn betekent juist ook
midden in de samenleving staan en deze menswaardiger maken. Dat moet toch ook mogen vanuit een
christelijk perspectief. Landen zonder christelijke traditie zijn zeker niet socialer, integendeel.

Dat iedere mens waardevol is; een individu; zijn eigen mening mag hebben, enz. komt juist voort uit
het christendom. Deze overtuiging - die we met de indieners van de motie delen - wordt niet beter
beschermd door de wortels met de christelijke traditie door te snijden. Integendeel, dan krijgt de
vrijheid autoritaire trekjes. Dan wordt de scheiding van kerk en staat een wapen in handen van een wat
agressieve politiek die godsdienstige uitingen wil gaan verbieden, nu eens onder het mom van privacy
en dan weer met als argument het non-discriminatieprincipe.

Om die weg niet op te gaan, pleit ik ervoor dat de SILA de persoonsgegevens blijft ontvangen van
degenen die er geen bezwaar tegen hebben.



