Wij willen ernstig bezwaar maken tegen de voorgestelde wet “Toezicht informeel onderwijs”.

1.

In de Bijbel, het Woord van God, openbaart God Zich, en heeft Hij de mens het
liefdesgebod gegeven: Hem lief te hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Zo
heeft Hij ons allen Zijn Wet (de 10 geboden) gegeven, om die te onderhouden. Daarom
geloven we dat deze wetgeving in feite een verdachtmaking is van Gods goede geboden;
deze zijn ons ten goede, ook als hierin wordt onderwezen op bijvoorbeeld
zondagsscholen of catechetisch onderwijs. In Zijn Woord heeft God duidelijk laten
opschrijven: “Maar lk zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel
dengenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen; opdat
gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan
over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien
gij liefhebt die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En
indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de
tollenaars alzo? Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is,
volmaaktis.”

De voorgestelde wetgeving staat in geen verhouding met geconstateerde problemen. Het
inschakelen van overheidstoezicht als oplossing bij alle vormen van informeel onderwijs
overschat de overheidstaak en -capaciteiten; de aanleiding was om te kunnen ingrijpen
bij het aanzetten tot haat, geweld of discriminatie in aanwijsbare weekendscholen.

Er spreekt een wantrouwen uit dit voorstel, dat de samenleving afbreuk doet. De
overheid gaat op religieus vlak richting geven bij elke religieuze instelling. Hiermee wordt
religie verdacht gemaakt; iedereen kan een melding, een ‘aangifte’ doen van
onwelgevallige c.q. verdachte uitspraken. De afhandeling van zo’n klacht zal onderhevig
zijn aan de heersende opvattingen van het beoordelend college. Terwijl
wetsovertredingen, fraude, aanzetten en oproepen tot haat en geweld, sowieso en altijd
met strafrecht aangepakt moeten worden. Als deze wetgeving doorgang vindt, zal al snel
de wens opkomen om het toepassingsgebied en de reikwijdte te verruimen, omdat
oproepen tot geweld niet alleen gedaan kunnen worden bij zgn. informeel onderwijs.

In tegenstelling tot genoemd wantrouwen die de voorgestelde wetgeving uitstraalt, is het
toch onze overtuiging (volgens de Bijbel), om de overheid te gehoorzamen, onderdanig te
zijn. Want God als de Almachtige, heeft overheden bestemd om te regeren over een land
en haarinwoners. Dan is het ook voor de overheid zaak, om niet tegen de Bijbelin te
gaan.

Wij geloven dat juist de religie volgens de Bijbel, de weg wijst naar de ware vrede; vrede is
erin het hart als er vrede is met God. De overdracht van deze waarheid naar onze
kinderen wordt tot een probleem gemaakt, terwijl het juist gestimuleerd zou moeten
worden; niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen.

De Bijbel is al eeuwen oud. Nu wordt het lesgeven vanuit dit Boek der boeken,
ondergeschikt aan de opinie van een bepaalde tijdsperiode. Wij roepen u op, dat niet te
doen; in de geschiedenis is al vaak gebleken wat hieruit voortvloeit. In plaats van
overtredingen en misdrijven adequaat aan te pakken, wordt met deze wetgeving in feite
een overkoepelende godsdienst over andere godsdiensten gelegd; wij zien hierin grote
gevaren.

Als door een politieke interpretatie, de gedachten van een minderheid door de
meerderheid gekeurd worden, ontstaan hierdoor in figuurlijke of zelfs letterlijke zin:
‘politieke gevangenen’. Dit is een heilloze weg. Het zal het toepassen van iemands
idealen, zoals het omzien naar de medemens, doen verdampen, vanwege de angst om in



een verdachtenbankje terecht te komen. Mag je je privé-opvattingen nu wel of niet delen
met je kinderen?

Wij roepen u op om met deze wetgeving niet verder te gaan, maar het voorstel in te trekken.

Met vriendelijke groet,

Gezin vader, moeder en 5 kinderen



