
Het fundament deugt niet, waardoor al deze bijzondere 
wetgeving nodig is. We hadden een onafhankelijk land binnen 
koninkrijksverband en er zijn nu 'bijzondere gemeenten' van 
gemaakt, kort door de bocht noem ik het 'gemeenten zonder 
Sociale Dienst'. Nederland wilde ze best opnemen binnen het 
'land' Nederland, maar zag natuurlijk de bui al hangen en 
wilde de inwoners niet dezelfde rechten geven als de 
Nederlanders in 'Europees Nederland'. Discrimineren voelt 
kennelijk minder zwaar, wanneer de afstand duizenden 
kilometers is. Dit schuurt uiteraard. Beter is het om naar een
nog verdere zelfstandigheid toe te werken van de voormalige 
Antillen. Dit is gezien de kwaliteit van de bevolking 
uiteraard lastiger haalbaar dan bij de Færøer (t.o.v. 
Denemarken), waar er veel redelijk grote bedrijven zijn, ook 
in kleine plaatsjes als Fuglafjørður. Investeren in de 
kwaliteit van de bevolking, zodat ze zichzelf kunnen bedruipen
en onafhankelijkheid of aansluiting bij een staat in de buurt,
lijkt me een haalbaardere kaart dan 'bijzondere gemeente'.


