Nadat wij met onze rottweiler meerdere trainingen hadden gedaan waren wij
redelijk wanhopig. Zodra we haar los lieten of langs andere honden liepen, ging
ze tekeer of ze elke hond wilde grijpen. Nadat ze weer een hond aangevallen had
was de maat vol. Via onze trainster kregen we het nummer van een trainer die
gespecialiseerd was in het trainen met elektronische halsbanden.

Nadat we een afspraak gemaakt hadden en een duidelijk uitleg gekregen hadden
over de werkwijze waren we enthousiast. Gedurende de training met de
elektronische halsbanden werd al snel duidelijk dat met de halsband onze hond
meteen reageerde, rustiger werd en veel beter ging luisteren. De focus was weer
terug. Ook hebben we eerst de band zelf getest om te voelen wat de hond voelt.

Sinds de training twee jaar geleden hebben we een andere hond terug gekregen.
Bij elke wandeling gaat de halsband om maar we gebruiken hem bijna niet meer.
Ze luistert zoals het hoort en heel af en toe moeten we haar nog een kleine
correctie geven maar deze is extreem licht.

Zonder de elektronische halsband hadden we een probleem hond gehad en nu
hebben we dankzij de elektronische band een goed luisterende en lieve hond.
Ook dankzij de band leert ze nu dat andere honden ook lief zijn en niet de vijand.

Een verbod op elektronische halsbanden is dus niet alleen dom maar zal ook vele
honden en eigenaren treffen die geen andere oplossing meer zien. Dankzij de
elektronische halsband hoeven vele honden niet afgemaakt te worden of naar
het asiel en dat lijkt me nog altijd humaner dan inslapen of wegdoen.

Wel ben ik van mening dat er een keurmerk moet komen voor goede
elektronische banden en dat er voor gebruik een training plaats moet vinden.

Een verbod levert alleen verliezers op!!



