
Aan minister Dekker,

Ik ben single en co-ouder met een mannenstel. Daarnaast werk ik als kinderwenscoach (ik begeleid 
mensen die LHBT en/of single zijn en een kinderwens of een roze gezin hebben), dus ik spreek uit 
eigen ervaring, maar ook heb ik contact met heel veel andere meeroudergezinnen.

Ons gezin is van meet af aan een meeroudergezin, vanaf de wens om ouders te worden wilden wij 
het gelijkwaardig met ons drieën doen. Toen we zwanger raakten en naar de notaris gingen, zei zij: 
“Gefeliciteerd, wijs nu maar aan welke vader niets zal zijn van jullie kindje.” 
Wij zijn alle drie de ouders van onze jongens (die nu inmiddels 13 en 14 zijn). Voor de kinderen is er 
geen onderscheid, beide vaders hebben hun luiers verschoond, van beide vaders moeten ze hun 
kamer opruimen, en beide vaders hebben de code van hun schermtijd. Hoe leg je je kinderen uit dat 
de ene vader voor de wet niet hun vader is? En de bijbehorende grootouders voor de wet niet hun 
echte opa en oma mogen zijn?

Wij waren blij met de adviezen van de Staatscommissie Herijking ouderschap. De commissie heeft 
zeer gedegen onderzoek gedaan, en kwam tot de conclusie dat kinderen die opgroeien in 
intentionele meeroudergezinnen net zo beschermd moeten worden als kinderen in “traditionele” 
gezinnen en dat dus maximaal 4 ouders mogen erkennen en/of gezag krijgen.

Het verbaast mij enorm dat dat de regering deze adviezen naast zich neerlegt. Het voorgestelde 
deelgezag is een verslechtering van de huidige situatie. 

Wij zijn alle drie de ouders van onze kinderen, de adviezen van de staatscommissie zijn duidelijk en 
goed, het lijkt ons logisch om die goed onderbouwde adviezen uit te gaan voeren, zodat de kinderen 
in onze en in de andere meeroudergezinnen de wettelijke bescherming krijgen die ze horen te 
krijgen.

Ik kon mijn kinderen eerst al niet uitleggen dat hun ene papa volgens de wet niet hun papa is, maar 
hoe leg ik uit dat een staatscommissie adviseerde om dat recht te trekken, maar dat de regering dat 
advies naast zich neerlegt?

Met vriendelijke groeten,
Sara Coster (moeder in een meeroudergezin en kinderwenscoach)


