
Theoretisch gezien is de Spreidingswet een ramp voor Nederland, asielzoekers worden door 
het gehele verspreid, dit legt migratiedruk op de huizenmarkt op plaatsen waar woningen 
voorheen juist goedkoop en toegankelijk waren. Maar in werkelijkheid kan het juist betekenen 
dat de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Etc.) allemaal minder 
vluchtelingen hoeven op te vangen en de dorpen juist meer.  
 
Het is verder belangrijk om te melden dat in de praktijk asielzoekerscentra alleen maar nadelen 
met zich meebrengen, als bewijs hiervan noteer ik de ervaringen met asielzoekerscentra in 
Winschoten en Oude Pekela.  
 
In Winschoten hadden zij 30 jaar geleden aan de Pekelderstraat een hele grote 
asielzoekerscentrum gebouwd, toen ik in Winschoten kwam wonen was dit gebouw al gesloopt 
omdat de asielcrisis van die tijd was afgelopen (Congolezen, Joegoslaviërs, Irakezen, 
Afghanen), waar ooit een gebouw stond waar honderden mensen woonden staat nu alleen een 
groot leeg grasveld.  
 
Daarna hadden zij een grote asielzoekerscentrum gebouwd één straat verder op, dit was een 
grote flatgebouw met veel inwoners uit Angola, de Soedan, en Irak. Als kind werkte ik daar 
zwart, een Angolese man liet mij voor € 5,- zijn kamer schoonmaken, het was een grote kamer 
met een televisie, slaapkamer, bankstellen, Etc. maar zij hadden wel een gedeelde keuken. Ik 
ben er pas een paar dagen geleden achter gekomen dat mijn zuster daar in de buurt beroofd 
was van haar telefoon, een telefoon waar foto's en berichtjes van haar vriendinnen opstonden 
waaronder een vriendin van haar die zij kort geleden aan zelfmoord was verloren. Toen zij haar 
telefoon belde had zij de man € 100,- aangeboden om haar telefoon terug te kopen, zij en mijn 
moeder vertelden mij dat zij een lachende man aan het andere einde van de telefoon hoorde en 
dat hij iets in een Afrikaanse taal spottend zei, nadat hij de telefoon had opgehangen konden zij 
hem nooit meer kunnen contacteren. Mijn moeder zei dat zij zijn stem herkende en vroeg aan 
haar vriend uit Angola of zij iets meer wist, de Angolees bevestigde dat het een andere man uit 
Angola was die vaak trost in de A.Z.C. verkondigde dat hij telefoontjes stal. Zelfs met alle 
getuigen deed de politie niets, zij accepteerde de rapport en de getuigenverklaring van de 
vriend van mijn moeder, maar zij hadden niets tegen de dief gedaan. Die dief werkt nu als 
bewaker voor een naburige gemeente en heeft een Nederlandse vrouw en zij hebben samen 
kinderen. Het moraal van dit verhaal is dat misdaad voor asielzoekers loont en dat zij dan altijd 
voor de Nederlandse overheid kunnen werken zodra zij hun Nederlandse paspoort krijgen. 
Deze A.Z.C. werd óók gesloopt en hier is óók alleen maar een grasveld van over.  
 
De voormalige kantoor van Afeer is nu omgebouwd tot een "geheime" asielzoekerscentrum, 
verder moest de zorgcentrum voor ouderen met dementie in Winschoten en voor jongeren met 
mentale problemen allemaal plaats maken voor asielzoekers.  
 
Mijn beide ouders waren goed bevriend met vele asielzoekers en mijn vader hielp ze vaak met 
het witwassen van geld (iets waar ik pas achter kwam nadat hij was overleden), ik heb toen 
vrijwilligerswerk gedaan in de asielzoekerscentrum van Oude Pekela. Van wat ik van de lokale 
Pekelders heb gehoord werden veel fietsen en scootmobielen gestolen, veel van deze gestolen 



fietsen waren gewoon zichtbaar in de A.Z.C. te zien, maar zowel de politie als de C.O.A. 
weigerde mensen toegang tot het inspecteren of terugnemen van hun gestolen goederen. Toen 
ik daar vrijwilligerswerk deed kwam ik 2 mannen tegen, 1 was een echte vluchteling die een 
persoonlijke aanval op zijn leven heeft overleefd en de andere loog over zijn omstandigheden 
omdat hij gewoon geld wou verdienen in Nederland. Die tweede man werd asiel geweigerd, 
vroeg toen asiel aan in Duitsland, werd daar geweigerd, kwam jaren later terug naar Nederland 
als asielzoeker, is nu goedgekeurd en woont en werkt nu in Amsterdam (dit gebeurde over een 
periode van ongeveer 14 jaar).  
 
De asielzoekerscentrum werd gesloopt nadat een paar mannen die alleen Frans en Arabisch 
spraken kleine meisjes gingen aanranden en fotograferen, de lokale bevolking genoeg had en 
hiertegen ging protesteren. De verkrachters zijn nooit gepakt of gestraft (ondanks de vele 
getuigen), dit is nooit in het nieuws geweest en de politie heeft nooit iets gedaan. Vanwege de 
A.V.G. en "de privacy van de verdachten" is het nu wel zeker dat alles rondom deze zaken 
vernietigd is nadat het in de doofpot werd gezet. Omdat ik (volgens sommigen) "op één van de 
verkrachters leek" werd ik een halfjaar lang gevolgd en gestalkt en gefotografeerd, toen ik een 
groep mensen hiermee confronteerde en zij erachter kwamen dat ik Gronings en Nederlands 
spreek gaven zij aan dat ik niet tot die groep mensen hoorden en hadden zij mij het verhaal 
verteld en foto's en filmpjes van de personen laten zien, in één filmpje was te zien dat een 
volwassen man met een baard een meisje van 6 in de speeltuin zat te volgen totdat hij 
geconfronteerd werd. Alhoewel ik hier zelf slachtoffer ben geweest van discriminatie zou ik hun 
hiervoor niet kwalijk kunnen nemen sinds zij alleen hun eigen kinderen wouden beschermen.  
 
Nadat de A.Z.C. daar werd gesloopt hadden zij niets met de woningen gedaan, net als in 
Winschoten is er alleen een grasveld over. De parkeerplaats is wel bewaard gebleven, maar 
voor de rest zijn de woningen allemaal weg. Ik ben jaren daarna naar Oude Pekela verhuisd en 
toen in daar woonde en collecte voor een goed doel liep zag ik dat de mensen hun sleutels 
weer in hun fietsen lieten zitten, hun deuren bij altijd open waren en toen ik een jonge dame 
erop wees dat haar sleutels in haar dure fiets zaten zei zij "ja, dat kan hier weer" met en lach, 
stopte een paar grote munten in de collectebus en vertelde mij hoe vredig het weer was 
geworden in Oude Pekela. De paar vluchtelingen die achterbleven waren goed geïntegreerd, 
maar ik kon niet zeggen dat ik meer dan een handvol van deze mensen zag.  
 
Nadat de A.Z.C. van Winschoten werd gesloopt werd de Campus Winschoten daar in de buurt 
gebouwd, ik ken een aantal leerkrachten die daar lesgeven en een paar hadden mij verteld dat 
vanwege de woningnoot veel leerlingen vanuit andere dorpen en steden met het openbaar 
vervoer moeten reizen en chronisch te laat komen. De oude asielzoekerscentrum had een 
studentenflat kunnen worden, maar nee, de enige oplossing die de overheid voor de 
woningtekort heeft is het slopen van gebouwen. Wanneer asielzoekers hier naar Nederland 
komen bouwen wij grote woningen voor ze, zodra zij zich op dezelfde woningmarkt als de 
Nederlandse bevolking geven wij ze voorrang op het verkrijgen van een woning, daarna slopen 
wij de woningen die voor hun werden gebouwd. Toen ik de toenmalige burgemeester Pieter 
Smit vroeg waarom zij de oude asielzoekerscentrum niet hadden omgebouwd tot woningen 



voor daklozen of voor de studenten zei hij dat er geen daklozen probleem in Winschoten was en 
dat daklozen uit de stad Groningen niet in Winschoten wouden wonen.  
 
Momenteel wonen veel arbeidsmigranten uit verschillende landen in Winschoten die voor de 
lokale boeren werken, zodra deze mensen worden ontslagen komen zij op straat te zitten, de 
gemeente laat constant met hun acties zien dat zij zowel niets om de Nederlanders als om de 
vreemdelingen geven.  
 
Als je zowel de lokale bevolkingen als de vreemdelingen zouden vragen over discriminatie zou 
de Blanke Nederlander vaak zeggen dat hij gediscrimineerd wordt sinds de buitenlanders 
sneller een woning krijgen, dat deze woningen beter zijn, dat de asielzoekers gratis geld krijgen 
en dat er gratis voor hun gezorgd wordt. Als je de vreemdeling zou vragen over discriminatie 
zou hij zeggen dat hij geen recht heeft om te kunnen werken, hij vaak wordt buitengesloten van 
de Nederlandse samenleving en hij noodgedwongen zwart moet werken omdat hij niet de juiste 
opleidingen heeft om in Nederland te kunnen werken. Het maakt niet uit hoe prestigieus jouw 
universiteit in jouw eigen land was, in Nederland is het niets waard.  
 
Het huidige systeem creërt bittere mensen onder zowel de inheemse bevolking als de 
nieuwkomers, zowel criminele elementen binnen de Nederlandse bevolking als binnen 
buitenlandse gemeenschappen maken misbruik van de situatie. Onder het mom van 
"discriminatie te voorkomen" worden buitenlandse criminelen niet alleen vrijspel gegeven, er 
heerst een cordon sanitaire waarbij lokale kranten altijd extreem skeptisch zijn tegenover elke 
beschuldiging tegenover een asielzoeker, maar gaat meteen alle protesten tegen hun 
aanwezigheid benoemen als "Neo-Nazistisch".  
 
Zolang Nederland niet alle hiervoor genoemde problemen kan oplossen ben ik tegen elke wet 
wat ons dwingt om meer asielzoekers op te vangen. Wij kunnen niets eens woningen voor onze 
eigen mensen maken, waarom moet elke gemeente nu verplicht worden om vreemdelingen te 
voorzien voor woningen waar onze eigen zoons en dochters al jaren op wachten?  
 
Elke gemeente moet een referendum organiseren om de lokale bevolking te vragen of zij wel of 
geen (nieuwe) asielzoekerscentrum in hun gemeente willen hebben. Elke Nederlander moet 
gevraagd worden of deze mensen bij hun welkom zijn. Het probleem blijft altijd dat mensen 
noodgedwongen en tegen hun wil in een A.Z.C. naast hun huis krijgen.  
 
Laat asielzoekers alleen maar opgevangen worden waar zij welkom zijn.  
 
Alle consequenties (goed of slecht) zijn dan 100% de keuze van de lokale bevolking zelf 
geweest. 


