Goedendag,

Ik ben vuurwerkhandelaar in Alkmaar en wil graag reageren op de voorgenomen wijziging.

Het zal U niet verbazen dat ik tegen het verbod ben.

De voorgenomen wijziging is volgens mijn oordeel een wassen neus en gaat de problemen rond oud
en nieuw niet verhelpen.

Ik ga er zelfs vanuit dat de ordeverstoring alleen maar erger gaat worden.

Het probleem wat in Nederland is ontstaan is geen vuurwerkprobleem, maar een opvoedprobleem.
Ouders die hun kinderen s 'nachts de straat op laat gaan met vuurwerk welke ze qua leeftijd nog niet af
mogen steken.

Groepen jongeren die fijn kunnen rellen zonder dat het ze raakt, met vuurwerk wat ze echt niet in de
reguliere handel hebben gekocht (cobra 8 enz enz)

Ik kijk op YouTube en zie daar een filmpje van ene Lars, 13 jaar oud en vuurwerk gek zoals hijzelf
allemaal uitlegt.

Dit kind zit op zijn slaapkamer op bed met een doos welke hij gaat unboxen zoals dat tegenwoordig
hip heet .

Het is vuurwerk welke hij online heeft besteld in polen.

De ene mortier na de andere komt uit de doos en fijn nog een aantal cobra 8s er achteraan.

Waar zijn deze ouders, waarom kan deze jongen dit soort vuurwerk bestellen in het buitenland??!!
Dit soort vuurwerk komt van sites als de “Bomba shop” welke een aantal jaren geleden is opgerold
door de Poolse overheid , maar waar vandaag de dag gewoon weer kan worden besteld.

Dit probleem moet in Europees verband worden aangepakt, en niet in Nederland alleen.

Het vuurwerk wat wij verkopen zoals astronauten en ander knalvuurwerk heeft door de jaren heen al
zoveel ingeboet aan knal dat dit niet meer veel voorstelt.

Als de rellende jeugd dit naar onze hulpverleners zou gooien dan worden ze hartelijk uitgelachen!

Als ik naar de flatbrand in Arnhem kijk, wat een vreselijk drama is en waarbij 2 mensen het leven
hebben gelaten dan kom ik op hetzelfde verhaal uit.

2 jongens van 12 en 13 jaar die om 1:15 midden in de nacht zonder hun ouders buiten zijn en
vuurwerk afsteken , wat vreselijk verkeerd gaat in de portiek van de flat.

Waar zijn deze ouders? Waarom laat je je kind midden in de nacht over straat lopen, houd je kinderen
binnen rond dit tijdstip!

Waar ik mij helemaal aan stoor dat je achteraf mensen hoor zeggen dat het ook zo erg is voor de
ouders van de verdachte!

Deze ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en moeten ook verantwoordelijk worden
gehouden.

Het is dus in mijn ogen een opvoedkundig probleem welk aangepakt moet worden.

Ik waarschuw daarom ook iedereen dat het probleem niet opgelost gaat worden door het knalvuurwerk
te verbieden.

Daarbij komt ook nog kijken dat het consumentenvuurwerk in Nederland goed gekeurd wordt.

Maar de handgranaten zonder scherven uit polen gaan blijven komen en dit gaat meer worden met alle
gevolgen van dien.

Postbezorgers die met pakketjes rondlopen waarvan ze totaal niet weten wat er in zit, ik mak hopen dat
dit nooit verkeerd gaat!

Mensen die dit afsteken en vingers of zelfs meer gaan verliezen

En als deze mensen bij het ziekenhuis komen dan vertellen ze uiteraard dat het door
consumentenvuurwerk komt.

Ze voelen zich natuurlijk dom en generen zich voor wat ze gedaan hebben , en dat is dan ook terecht!
Maar helaas krijgt de vuurwerkbranche in Nederland dit op zijn bordje, wat niet eerlijk is uiteraard.
Wat jammer is het toch dat een kleine groep het altijd voor de grote groep moet verpesten in
Nederland.

Ik heb regelmatig vaders met zoons voor de balie staan die het geweldig vinden om samen het
vuurwerk verantwoordelijk en binnen de gestelde tijd afsteken, en zich hier aan houden en hier van
genieten.

Dit zijn de verantwoordelijke ouders, die hun kinderen met gevaren in de maatschappij om laten gaan.



Gevaren blijven er altijd in de maatschappij, het is net hoe wij onze kinderen leren hier mee om te
gaan.

Ook komt het verhaal Handhaving nog om de hoek kijken, hoe wil de overheid dit ooit handhaven !?
Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat er met oud en nieuw 7 agenten dienst hadden in Alkmaar op
108.558 (2019) inwoners.

Dit kan uiteraard niet!

Er zijn ieder jaar in de wijk Overdie problemen met rellende jongeren die de agenten graag voor de
gek houden.

Waarom staat daar niet standaard een peloton ME klaar om de wijk schoon te vegen met harde hand?!
Geef politie meer ruimte om op te treden , rust ze uit met rubberen kogels, als er op ze wordt
geschoten met vuurwerk kunnen ze dit daarmee beantwoorden.

De kleine groep schreeuwt het hardst (rellende jongeren en tegenstanders van het vuurwerk)

Maar de grote groep blijft zoals altijd stil en bescheiden in Nederland, de overheid zou dit beter
moeten begrijpen!

Hopende op een verstandig besluit verblijf ik.



