
"Ik zeg NEE.

Leren over kunst en cultuur is leren over de maatschappij, is kritisch leren kijken en denken, 

is leren over hoe de wereld in elkaar steekt en is voornamelijk een kans om geraakt te 

worden. Vanbinnen.

Juist de mogelijkheid van het aanspreken van het gevoel van scholieren en hen begeleiden 

in het verwoorden hiervan is broodnodig naast al het cognitief leren. Wanneer die balans weg 

is, schaadt dat ongetwijfeld ook de resultaten bij wiskunde, Nederlands en Engels.

Ik zeg nee. Kunst en cultuur is datgene wat ons als mensen bindt en onderwijs moet op de 

eerste plek menselijk zijn."

met vriendelijke groet,

Iris Wiesner


