
Een wereld zonder kleur, zonder geluid, zonder beeld is een wereld waar wij onze 
kinderen in laten opgroeien wanneer de nieuwe regeringsplannen tot uitvoer komen.
Niet elk kind wordt een beter mens met meer alfa en bèta onderwijs. Diversiteit in 
onderwijs en kwaliteit in cultureel onderwijs is waar een goed ontwikkeld land zich in 
onderscheid.
Is een eigen culturele ontplooiing, een eigen mening, een eigen visie niet het mooiste 
wat je een kind kan meegeven voor zijn eigen toekomst?
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