
Aan alle geïnteresseerden, 

Ik zal maar heel direct zijn, ik was van plan om een overzicht te geven van mijn
vele ervaringen met vluchtelingen en "vluchtelingen" die ik in mijn vele jaren 
in zowel het vrijwilligerswerk als mijn vele vriendschappen met vreemdelingen 
heb opgedaan. Maar helaas zou dat te lang duren en heb ik daar in mijn drukke 
leven geen tijd voor gehad, dus hou ik het kort. 

Nederlands is niet mijn eerste taal, dus excuses voor de vele taalfouten die 
erin staan... 

Ik sta volledig achter de plannen van mevrouw Faber en de voorgestelde 
wetswijzigingen, sterker nog, ik zou zeggen dat deze niet ver genoeg gaan. 

De mensen die denken dat Nederland onaantrekkelijker maken een negatief effect 
zal hebben op de mensenrechten en het welzijn van vreemdelingen missen het 
groter geheel. Één ding in het bijzonder is dat omdat wij (als welvarend land) 
snel mensen binnenlaten, dat dit een pervers stimulans creërt waarbij mensen 
niet alleen hun eigen leven, maar de levens van hun kinderen op het spel zetten 
om de gevaarlijke tocht te maken over de Middellandse Zeegebied. Waarom spoelen 
er vaak overleden kleine kindertjes aan? Waarom zijn er zo veel kinderen die 
Nederland binnenkomen zonder ouders? 

Verder bekrachtigd ons huidige immigratiestelsel zowel mensensmokkelaars en 
mensenhandelaars. Ik heb zelf veel Chinese en Viëtnamese vrienden die het 
slachtoffer zijn geworden van uitbuiting omdat Aziatische hotels, restaurants en
cafés liever werknemers hadden die "geen rechten" hadden dan Nederlandse chefs 
opleiden en inhuren. Toen ik de Nederlandse taal aan asielzoekers in een moskee 
leerde kwam ik erachter dat dit soort situaties helaas niet exclusief in de 
Verre Oosterse gemeenschappen plaatsvindt. 

Er zijn veel veilige landen tussen de Democratische Republiek Congo en 
Nederland, waarom komen toch zoveel Congolezen en Angolezen hier? Sinds ik best 
veel vrienden en kennissen uit deze landen heb, heb ik er een groot aantal 
ontmoet die uit veilige gebieden binnen deze landen kwamen, sommige kwamen hier 
om geld te verdienen en naar huis te sturen, andere waren jonge mannen die hier 
kwamen om vervolgens hun zieke moeders of tantes mee te nemen zodat er hier in 
Nederland "gratis" voor deze mensen gezorgd kan worden. 

Een paar jaar geleden had ik in de hiervoor genoemde moskee 2 Pakistaanse mannen
ontmoet, één was een journalist die een poging op zijn leven heeft overleefd 
nadat hij een corrupte politicus heeft ontmaskerd, zij hadden hem geprobeerd te 
vergiftigen en hij had er ernstige hersenschade aan overgehouden, maar het 
eerste wat hij wou doen toen hij hier in Nederland kwam was weer een journalist 
worden. Ik had deze man geholpen met zijn asielprocedure en hij verdiende het. 
De andere man had zich tevens als "vluchteling" aangemeld, hij kwam uit een 
rijke familie en zij wouden hem dwingen om een carrière te kiezen die hij niet 
wou, Nederland was voor hem een andere soort "vrijheid" dan voor de andere 
Pakistaan. Gelukkig werd zijn asielaanvraag afgewezen (wat een paar jaar duurde)
en was hij terug naar Pakistan gestuurd, later vertelde hij mij dat hij naar 
Canada was verhuisd en hij heeft nu een Canadees paspoort.

Uit dit verhaal kunt u waarschijnlijk wel lezen dat ik inderdaad nog met onze 
gelukszoeker bevriend bleef, maar dat betekent niet dat ik zou willen dat hij 



misbruik van ons asielsysteem maakt. Helaas heb ik vele mensen zoals hem 
ontmoet, mensen die simpelweg een makkelijke weg naar Nederland zoeken. 

Ik heb buitenland heb ik zelfs met "agentschappen" gesproken die een "visum naar
Nederland" verkochten. Op WeChat had ik een Chinese vrouw ontmoet die zei dat 
zij haar minderjarige dochter alleen naar Nederland liet reizen omdat zij haar 
via een "agentschap" naar Nederland liet reizen, dit kostte haar veel geld en de
laatste keer dat ik met haar sprak had zij niets meer van haar vernomen (en ik 
heb haar dochter helaas óók niet kunnen vinden). 

Ons huidige systeem laat helaas te veel misbruik toe, gelukszoekers brengen het 
leven van hunzelf en hun eigen kinderen in gevaar. Illegale vreemdelingen lopen 
uit wanhoop in de armen van zij die misbruik van hun willen maken. 

Dit gebeurt op elk niveau van ons huidige immigratiebeleid. Hoogopgeleide 
arbeidsimmigranten zijn aan één werkgever gebonden en durven vaak misbruik en 
onbetaalde overuren niet te melden omdat zij alles dan verliezen. Laagopgeleide 
arbeidsimmigranten durven misbruik en mishandelingen niet te melden omdat zij 
dan op straat belanden. Door strenger naar sponsoren te kijken en 
arbeidsimmigranten meer rechten te geven maken wij het minder aantrekkelijk voor
deze werkgevers om buitenlanders in te huren om uitgebuit te worden. 

Een vriend van mij is naar Nederland gekomen met een Aziatische Horeca-visum, 
hij was eigenlijk een vluchteling maar durfde niet asiel aan te vragen omdat hij
bang was voor afwijzing. Deze vriend werd vaak door wetgevers mishandeld, hij 
moest vaak onbetaald overuren werken (een Immigratie-advocate noemde dit zelfs 
"slavernij"), hij heeft in zijn tweede jaar in Nederland een hypotheek 
afgesloten en een huis voor zichzelf, zijn vrouw en zoon gekocht. Hij moest hard
werken en had maar 1 dag per week vrij, toch heeft hij tijdens zijn enige vrije 
dag tijd gevonden om de Nederlandse taal te leren en kreeg vorig jaar eindelijk 
eindelijk zijn Nederlandse paspoort. Het was altijd al zijn droom om aan het 
licht te brengen hoeveel Chinese werknemers in Nederland door hun werkgevers 
mishandeld worden, net één jaar voordat hij Nederlander werd was het tot het 
licht gekomen hoevaak de Aziatische Horeca-visum werd misbruikt en werd deze 
afgeschaft. Hij heeft mij verteld dat hij veel bewijs had gedocumenteerd en 
stuurde mij wel eens een foto van zijn ontblote rug vol met verse rode wonden 
die zijn wetgevers hem wel eens gaven. 

Deze man verteld mij vaak dat het Nederlandse asielbeleid stricter moet en dat 
sommige van zijn collega's Chinezen waren die hier als asielzoekers kwamen. Hij 
was verbaasd hoevaak hij (een daadwerkelijke criticus van de Chinese 
Communistische Partij) zogenaamde "vluchtelingen" tegenkwam die voorstanders van
de regime waren. 

Verder vertelt deze man mij vaak dat vele "chefs" die Nederland binnenkomen met 
de Aziatische Horeca-visum of via Chinese restaurants als sponsors vaak niet 
eens kunnen koken, hij zei dat veel van hun valse kwalificaties hebben en niet 
goed met een echte chef (zoals hemzelf) kunnen meewerken. Dus waarom nemen 
Chinese restaurants deze nepchefs in dienst en niet Nederlanders? Erg simpel, 
zij hebben geen rechten. Zij wonen in de restaurant van hun werkgevers, zij 
mogen alleen in Nederland verblijven vanwege hun specifieke werkgever ("klagers 
worden ontslagen"), en zij worden meer in Nederland betaald dan in China. 
Volgens mijn vriend werken vele Chinese chefs hier lang genoeg om een huis in 
China te kopen of zij willen gewoon een in Nederland wonen omdat Nederland "een 



rijk land" is. 

Elke keer dat je een loempiatje koopt is er een kans dat jij (zonder het te 
weten) dit soort uitbuiting steunt. 

Ik had een paar jaar geleden zelf op een datingapp een Chinese dame ontmoet die 
een Nederlands paspoort had verkregen door zich voor te doen als vluchteling. 
Zij vertelde mij dat zij in Nederland een WIA-uitkering van het UWV ontvangt, 
haar kamer onderverhuurd en 3 kwartalen in het jaar in China zit. In China leeft
zij niet eens in armoede, zij is hoogopgeleid en heeft een rijke moeder, toch 
ziet zij ons uitkeringstelsel en onze woningtekort als iets om uitgebuit te 
worden. Ondanks dit lijkt zij neer te kijken op mensen met een uitkering en 
mensen die lager dan haar zijn opgeleid (zij heeft een Master's). Hoeveel mensen
zoals zij zijn er in Nederland? Dat kunnen wij niet weten, ik weet dat zij nu in
China zit en dat het UWV maar één keer in de zoveel tijd contact met haar 
opneemt (zij vraagt mij namelijk om brieven in Nederlands voor haar te vertalen,
ondanks haar inburgeringsdiploma en Nederlands paspoort kan zij alleen maar 
Engels). 

Waarom kan dit in Nederland? Waarom stroomt ons belastinggeld naar het 
buitenland? Waarom gaan zogenaamde vluchtelingen op vakantie naar het land 
waarvan zij gevlucht zijn? 

Mevrouw Faber, het Nederlandse volk vertrouwd in u dat u deze problemen kan 
oplossen. 

Hoogachtend, 
Anoniempje


