Het leven van alle dieren in de veehouderij is anno 2025 op tal van zaken meer dan rijp
voor verbetering. Een geciviliseerd land met bijbehorend moreel kompas zou zich hier al
lang hoog en breed hard voor gemaakt moeten hebben.

De kennis van hoe het dierwaardig gezien allemaal zou moeten is hoog en breed in alle
gelederen aanwezig. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig en doen we dieren, veelal
door verdienmodellen gestuurde redenen, iedere dag ongelofelijk en onnodig leed aan
hetgeen ze ook nog eens met hun dood moeten bekopen. Wees anders, toon moed en
moraliteit door de benodigde stappen te zetten naar een dierwaardige veehouderij.



