
 

 

geachte, 

 

graag geven we ons mening wij leven al jaren met onze koeien in een ligboxenstal 
met veel plezier behalve als er een dier overlijd dan is dit niet leuk werk nu 
gebuurt dit gelukkig niet vaak . 

 

we  hadden de kalveren altijd bij de koe gelaten (de eerste dag) dit vonden we het 
mooiste maar we maakte mee dat de koe op het kalf ging liggen (ondanks dat we 
een grote afkalfstal hebben) en deze dood was dan denk je dit kan geburen maar 
bij de tweede en derde wordt je moedeloos van (het tweede kalf leefde nog maar 
had een gebroken poot) en neem je het kalf liever in bescherming alleen als we er 
bij zijn mag de moeder de eerste uren bij het kalf blijven. 

 

ook vraag ik me af waarom we baby's in een wieg naast bed liggen en niet in bed 
bij ons. 

 

een speen emmer wordt in de zomer snel vies met veel bacteriën en bakje is veel 
schoner zelfde met onze kinderen 

 

dan het vervoer van kalveren als deze 14 dg oud zijn en gezond is vervoer in een 
wagen met stro niet hinderlijk voor het kalf wel is het kalf beter af bij een kalver 
opfokker dan bij een boer die de hele dag op het land of bij de koeien is we zien 
ook dat daar betere resultaten van komen als ze jong daar met soortgenoten zijn. 

 

een koe heeft altijd vers voer nodig maar hoeft tegenwoordig niet meer allemaal 



een vreet plek te hebben met automatizes voeren en melken krijgen ze een eigen 
ritme door de dag heen. 

 

er is geen boer die zijn dieren laat lijden als dat wel zo is is het geen boer of heeft 
die andere persoonlijke of geestelijke problemen 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan Francis 


