
Geachte minister Wiersma, 

Ik vind het een verdrietige zaak dat wij ons met zijn allen moeten buigen over de vraag of 
wij (überhaupt) tot een dierwaardige veehouderij willen komen (uiterlijk in 2040). Hoe 
kan je daar als beschaafd mens nee tegen zeggen, zou je denken. Sinds de industriële 
revolutie hebben dieren die worden opgegeten door mensen, het slechter en niet beter 
gekregen. Gezien onze rijkdom en onze 'moderne' normen en waarden is dat wel een 
schande. Dieren zijn gereduceerd tot verdienmodellen. Hun welzijn is ondergeschikt 
gemaakt aan de markt, levende dieren heten nu 'pigbusiness'. Consumenten zijn 
onvoldoende op de hoogte van het misbruik dat de markt maakt van dieren. Het is erg 
maar ik wist bijvoorbeeld tot voor een paar jaar geleden niet dat koeien kalfjes moeten 
krijgen om melk te kunnen geven. Een boer uit Lunteren vertelde me dat kalfjes vroeger 
meteen werden doodgespoten na de geboorte. In die zin waren ze nu beter af, vond hij. 
Hun leven duurt nu zes maanden en eindigt in het slachthuis.. de achteloosheid 
waarmee wij met hen omgaan: van geboorte (inseminatie wanneer, hoe vaak en hoe wij 
willen) tot tijdens hun leven: onthouden van natuurlijk nestelgedrag, onthoornen van 
kalfjes, afbranden van staartjes biggen, vastzetten van zeugen, (te)weinig ruimte om te 
bewegen (zeugen en kippen), verveling, niet opgroeien in de nabijheid van de moeder 
(biggen en kalfjes), geïrriteerde ogen door giftige stallucht, geen toegang hebben tot 
basisbehoeften van het dier zoals zwemwater voor eenden en kunnen wroeten voor 
varkens, tot hun dood: op transport na een heel kort leven (kalfjes en varkens), 
onvoldoende verdoofd tijdens de slacht, lang wachten voordat dieren worden geslacht, 
onthouding van water en voer enz. Dit alles vinden we acceptabel of nemen we op de 
koop toe. Over alle excessen in de (vlees)industrie heb ik het dan nog niet gehad: 
hittestress tijdens transport, levend verbranden in een van de vele stalbranden, 
slacht/vervoer van zieke/kreupele dieren, 'sloopmelk' koeien etc.  

Het is fijn dat aan sommige zaken nu wat wordt gedaan, hoewel soms in wel heel kleine 
stapjes, en de invoering van bepaalde maatregelen ligt nog jaren ver weg. Heel wat 
maatregelen gaan pas in in 2040. Het is nu 2025..wat het nog jaren zal betekenen voor 
miljoenen dieren heb ik hierboven beschreven.  

Kortom, dieren lijden vaak en dankzij ons. Het is aan ons om daar een einde aan te 
maken. Laat de overheid starten met (bijvoorbeeld) een campagne waarin wordt 
duidelijk gemaakt dat we dit soort praktijken niet meer willen (in Nederland) en dat de 
nieuwe dierenwet hierin voorziet. Leg uit, zo nodig, dat hierdoor de prijzen wellicht wat 
zullen stijgen maar dat hiermee wel een 'eerlijke' prijs wordt betaald voor het dier op je 
bord en aan de boer. Biologisch boeren wordt de norm.  

Dieren kunnen niet zelf beslissen omdat ze niet in vrijheid leven in de vee-industrie. Ze 
Rhebben ook geen stem om aan ons duidelijk te maken wat zij ervan vinden. Als wij zelf 
hechten aan een menswaardig bestaan voor onszelf (en dat doen we) dan moeten wij in 
een beschaafde wereld ook oog hebben voor een dierwaardig bestaan voor alle dieren, 



dus ook voor die dieren die wij consumeren. Laat compassie zien met de dieren. Doen 
wij dat niet, wat zegt dat dan uiteindelijk over ons..? 


