
 

 

Beste minister,  

 

Ik wil dat  

er vanaf Nu alleen nog maar gehandeld wordt met 100% Respect voor 'de zwakkere', in dit geval 'het 
dier'. Eigen habitats, behoeften en gedrag moeten de noodzakelijke ruimte krijgen! / in ere hersteld 
worden.  

Minder dan 100% respect en respectering kunnen wij ons na een eeuw van zelfzucht, hebzucht, 
vernietiging van natuur en kolonisatie èn mishandeling van 'dierenvolkeren' Niet meer permitteren.  

Het enige dat nog een gezonde, gelukkige, respectvolle, liefdevolle samenleving van al wat leeft! kan 
teweegbrengen, is:  

 

beslissingen nemen vanuit het volle respect voor ieder leven - juist vooral ook het kleine! -  

en pure naasten!-liefde.  

 

Zonder die twee bloeit er geen vriendschap duurzaam, en geen samenleving, en geen planeet aarde. 
En geen wereld.  

Met minder inzet blijven we op weg naar onze eigen vernietiging, alle leven en levensvormen hier 
met ons meenemend. 

 

Ik wil dat  

Nu spoedig iedereen geïnformeerd is (zowel over innerlijk Weten(!)  als over basic knowledge about 
sustainability, als over de nieuwste praktische ‘Kennis’) en eindelijk een zeer brede samenwerking 
van start gaat. Duurzaam, Respectvol, Liefde-rijk.  

Ik wil dat  

alle soorten die nu nog bestaan Overleven. In hun eigen habitat. En ik wil dat met het nieuwe Weten 
en de nieuwe kennis die beschikbaar is, de aarde weer wordt zoals hij bedoeld is.   . . . . . . .  De 
omkering is nu nog mogelijk. (?)  

[Ook:  Ik wil dat men Stopt met plastic gebruiken! De vraag bepaalt toch het aanbod? Er zijn andere 
materialen! Overheid: Schep de mogelijkheden! //  Ik wil dat men minimaal: Halveert, Nu, allemaal, 
de CO2 (etc.)-uitstoot waar Jij of Jullie verantwoordelijk voor zijn //  Ik wil dat de Natuur haar ruimte 
terugkrijgt.  We kunnen werkelijk niet zonder.  //   . . .   //  . . .  //  . . .  ]   

 

met Dank, E.R. 


